van deze schilderijen zijn de
schenkers van het ‘Lam van
God'’ vitgebeeld. Als het triptiek
geopend wordt zijn er eveneens
twaalf schilderijen te zien. Op
de bovenste rij schilderijen zijn
o.a. Adam en Eva, musicerende
engelen, Maria, Johannes de
Doper en God de Vader (of
Jezus als Koning) uitgebeeld. Op
de onderste rij schilderijen is het
Lam van God uitgebeeld met
daarom heen groepen mensen
die voor het Lam buigen, zoals
de profeten, de koningen uit het
Oude Testament, de Apostelen,
heiligen en mensen uit de tijd
van Jan van Eyck.

Het triptiek heeft vele avonturen
overleeft zoals de beeldenstorm
in 1566, een brand, oorlogen en
verhuizingen. In de afgelopen
eeuwen zijn delen van elkaar
verwijderd geweest. Maar in het
begin van de twintigste eeuw
werden ze opnieuw bij elkaar
gebracht. Een stuk uit het triptiek
is in 1934 gestolen en tot nu toe
niet teruggevonden. De rest van
de 11 onderdelen zijn tot in de
21° eeuw bewaard gebleven. En
dit is uniek voor een triptiek van
zo'n grote omvang. Dat al deze
stukken bewaard zijn gebleven
gedurende 600 jaar vertelt ook
iets over de unieke kwaliteit die
in de loop van de eeuwen door
mensen is gezien en erkend.

Bijbelse context

Het Lam van God is het centrale
punt in het triptiek. Het is een
visioen uit Openbaringen 5
waar een beschrijving wordt

gegeven van een Lam, dat
leeft, maar tegelijk is geslacht.
In Openbaringen wordt
beschreven dat mensen van
over de wereld en alle andere
schepselen neerbuigen neer
voor dit Lam van God en ze
geven Hem alle lof en eer die
Hij toekomt. Op het triptiek
staat Het Lam van God op

een altaarstuk, waar in de
katholieke traditie de priester de
heilige communie uitvoert. Het
bloed van het Lam loopt in de
wijnbeker, waar mensen tijdens
het avondmaal/communie uit
drinken. Daarom gedenken
mensen ook dat Jezus zijn
bloed heeft gegeven om te
betalen voor de zonde van

de mensheid. Verder is er op
het triptiek, voor het Lam van
God, een fontein te zien. Deze
verwijst naar de fontein van het
leven, die genoemd wordt in
Openbaringen 22.

Wat heeft dit schilderij
ons te zeggen?

In de vele katholieke kerken

in Belgié zijn uitbeeldingen te
vinden waar Jezus aan het kruis
hangt. In de afgelopen eeuwen
lag hier de nadruk op. Maar

wij weten dat Jezus gestorven
is maar ook opgestaan. Het
Lam van God beeldt Jezus

uit, staande als geslacht maar
ook levend. De thematiek

en de wijze waarop dit Lam

is uitgebeeld op dit schilderij

is uniek. Ik ken geen ander
schilderij dat dit thema op deze
wijze uitbeeldt. Het is trouwens
een heel belangrijk thema want

Ik geloof
dat God dit
schilderij
gespaard heeft
om mensen te
laten zien dat
de echte hoop
te vinden is in

Jezus alleen.

het gaat over Jezus, die stierf
voor de zonde, maar die ook is
opgestaan. Dit schilderij heeft
de tijd overleefd en doorstaan
en vertelt de boodschap waar
het in het leven echt om gaat:
wij wachten op een toekomst
waar Jezus Koning zal zijn en
alle schepselen voor Hem zullen
neerbuigen. In dit schilderij is
een boodschap van de echte
hoop verborgen.

Ik geloof dat God dit schilderij
gespaard heeft om mensen in
Belgié of waar ook ter wereld te
laten zien waar het leven in de
toekomst echt om gaat en dat
de echte hoop te vinden is in
Jezus alleen.

Martin Turner




