
Erik Maes

Hoe kwam Erik ertoe om 
iemand te vermoorden? Het 
ging als volgt.

Vrienschap veraf

Zijn moeder sloot hem als 
kind vaak op in de kelder of 
zijn kamer. Wanneer dan zijn 
vader thuis kwam, durfde hij 
niet te vertellen dat hij de hele 

dag achter slot en grendel had 
doorgebracht. Er was dan een 
grote kans dat hij nog een 
extra pak rammel kreeg met de 
broeksriem. Zelfs een lederen 
hondenriem werd vaak als 
straftuig gebruikt. Deze heeft 
hetzelfde effect als een zweep 
en veroorzaakt enorme pijn. De 
enige vriendschap die hij toen 
kreeg was die van zijn oma die 

een tijdje bij hen inwoonde.

Ongewenst

Nee, het was voor Erik duidelijk 
dat hij een ongewenst kind was. 
Reeds op de leeftijd van 8 jaar 
had zijn moeder hem, via een 
kennis van het PMS (Psycho-
Medisch Sociaal Centrum) 
voor 75% karaktergestoord 
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Erik Maes
laten verklaren. Op die manier 
kon ze veel meer kindergeld 
(wordt nu ‘groeipakket’ 
genoemd) ontvangen. Alhoewel  
Erik zeker het gewone 
schoolcircuit aankon, kwam 
hij in het bijzonder onderwijs 
terecht, volledig beneden zijn 
verstandelijke peil. Hij leerde 
zichzelf lezen en schrijven want 
op school werd dit in zijn geval 
niet geleerd.

Sterke drank

Een van de verhalen over Erik 
die ik bij hem thuis vond, was 
het volgende. Toen hij ongeveer 
12 jaar was, ontdekte hij een 
fles sterke drank van zijn vader. 
Uit nieuwsgierigheid proefde 
hij er eens van. Zijn vader zag 
dat de fles niet meer helemaal 
vol meer was en Erik kreeg 
het ongelooflijke bevel om 
de inhoud van die fles in één 
keer helemaal leeg te drinken. 
Daarna vloog hij, zo dronken 
als wat, weer op zijn kamer. 
Erik braakte zijn hele kamertje 
vol en had ongelooflijk veel 
pijn. Hij dacht dat het met 
hem gedaan was. Uiteindelijk 
haalden de ouders er een 
dokter bij die hem morfine 
moest toedienen. Kun je je 
voorstellen, een kind van 12 
jaar? Alzo was hij bijnaj aan een 

levercrisis gestorven.

Legertijd

Toen hij 17 jaar werd, nam 
hij vrijwillig dienst bij het 
Belgisch Leger om thuis te 
ontvluchten. Eventjes liep het 
goed, maar een adjudant vond 
het heel leuk hem continu het 
leven zuur te maken. Op een 
bepaald moment was voor 
Erik de maat vol en zon hij 
op wraak. Een andere soldaat 
sleurde hem mee in de diefstal 
van legermateriaal. Het ging 
eigenlijk om prullen, zoals 
overlevingspakketten maar de 
wraak was zoet. De straf was 
er echter niet minder om. Erik 
werd enkele maanden in de 
rijkwachtkazerne opgesloten, 
zijn eerste kennismaking met 
het gevangenisleven. Op 
dat moment was hij nog net 
geen 18 jaar, maar kreeg hij 
toen al te maken met zware 
misdadigers. Een ding was 
zeker: op zo’n plaats wilde hij 
niet meer terugkeren.

Na die straf ging hij terug 
naar het leger omdat hij nog 
altijd onder contract was, 
maar hij deserteerde uit schrik 
die pestende adjudant weer 
tegen het lijf te lopen. En weer 
volgde er een straf, deze keer 
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als deserteur: zes maanden 
opsluiting in de gevangenis.

En weer keerde hij terug 
naar het leger, omdat hij 
de toen-nog-verplichte- 
legerdienst moest vervullen. 
Maar langer bleef hij daar 
niet. Na zijn legerdienst 
nam hij verschillende jobs 
aan, die heel uiteen liepen: 
vertegenwoordiger van 
stofzuigers, onderhoudsman,… 

Geen vast verblijf

Zijn ouders scheidden. Pa ging 
inwonen bij de zus van Erik, 
ma kwam in een vluchthuis 
terecht. Erik zat op dat moment 
zonder inkomen na een auto-
ongeval. Hij had geen wagen 
meer en kon ook niet met 
het openbaar vervoer op zijn 
werk geraken. Gevolg: ontslag. 
Zijn vader zette hem uit het 
ouderlijke huis omdat hij de 
huur niet kon betalen. Eventjes 
woonde Erik in een autowrak, 
dat in de garage naast het huis 
stond. Maar ook daar mocht 
hij niet blijven van zijn vader. 
Er begon een heuse zwerftocht 
voor Erik: eerst in een tehuis 
van het Leger des Heils in 
Brussel, later in de Rijkskolonie 
voor landlopers. Hij had geen 

wettige verblijfplaats en geen 
geld, dus was je toen landloper. 
Na nog enkele tehuizen voor 
daklozen in Antwerpen en in 
Leuven, strandde hij in het 
huis van Rik; op die manier 
verdeelden ze de kosten. 

Rik was ‘gespecialiseerd’ in 
inbraken. Erik belandde weer 
in dat circuit. Hij nam een 
dancing onder handen. Later 
kreeg hij wroeging en biechtte 
alles op aan de politie. En zo 
belandde hij weer voor enkele 
maanden in de gevangenis. Na 
de vrijlating ging hij verder met 
winkeldiefstallen, alleen al om 
te overleven. Zijn slaapplaats 
werden de banken in stations 

en parken. Hij belandde 
weer in de rijkskolonie voor 
landlopers. Uiteindelijk 
geraakte hij uit deze vicieuze 
cirkel door werk op boten als 
matroos en reservekok.

Relaties

Relationeel botste Erik altijd 
op de verkeerde vrouwen. Een 
vriendin, met wie hij samen 
ging wonen, hield het op 
meerdere mannen en zorgde 
uiteindelijk dat Erik bankroet 
werd. Hij was op dat moment 
aan het werk op zee. Een 
nieuwe relatie met een vrouw 
met twee kinderen maakte 
die financiële put alleen maar 
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groter. Dus ging Erik weer op 
jacht, om die put te vullen. In 
de overtuiging dat de bewoner 
niet thuis was, brak hij een huis 
binnen. De bewoner was wel 
thuis. Een gevecht volgde. De 
stoppen van Erik sloegen door. 
Drie rake klappen maakten een 
einde aan het leven van die 
bewoner. Erik ging er vandoor 
met 300 euro, die hij bij zijn 
vlucht op tafel zag liggen. Het 
verdict was zwaar: roofmoord. 
Gevolg: levenslange opsluiting. 

Andere wending

Zijn leven was voorbij, dacht 
hij. Maar achter die gesloten 
muren kwam hij, via een 
aalmoezenier, in contact met 
de Blijde Boodschap. Deze 
keer nam zijn leven een totale 
wending. Hij kreeg een doel 
in zijn leven en voor het 
eerst ervoer hij echte liefde, 
de liefde van de opgestane 
Christus. Later werd door de 
Evangelische Omroep een 
programma gemaakt over Eriks 
‘Verandering’ in de gevangenis 
van Oudenaarde. Antoine en 
Wijnie zagen het programma 
en werden meteen geraakt 
door zijn getuigenis. Ze 
maakten contact met Erik en er 
ontstond een heel warme band. 
Eerst via briefwisseling, later via 
bezoeken. Erik was 36 jaar en 
had toen al zes jaar gevangenis 
achter de rug (1997). Zo’n 
liefde had Erik voordien nog 

nooit ervaren.

Maar daar stopte het niet mee. 
Antoine en Wijnie besloten 
om Erik te ‘adopteren’ en 
verhuisden van Nederland naar 
Ronse in Oost-Vlaanderen. 
Op die manier kwam Erik 
vervroegd vrij onder ET 
(Elektronisch toezicht). Erik 
vond werk als chauffeur. Hij 
had zijn leven weer compleet 
op de rails. Hij had de Heer 
leren kennen. Antoine en 
Wijnie werden zijn nieuwe 
‘ouders’. Hij wist ook dat zijn 
zonden volledig vergeven 
waren door Jezus Christus 
omdat Hij in onze plaats de 
straf droeg. Dat die straf weg 
was, bewees Jezus’ opstanding 
uit de dood. Dit is nog altijd de 
beste levensverzekering ooit.

Ik schreef ‘opstanding’ omdat 
dit nu voor Antoine, Wijnie en 
Erik een bijzondere betekenis 
kreeg. Op 31 augustus 2021 
verongelukte Erik tijdens zijn 
werk. Hij was op slag dood. 
Of beter: zijn lichaam is dood, 
maar hij is nu bij zijn Schepper 
en Heer. De dood is niet langer 
het einde voor Erik. Hij leeft nu 
bij God. En later zullen Antoine 
en Wijnie hem vervoegen. Nee, 
de dood is niet het einde. Maar 
Antoine en Wijnie missen hem 
daarom niet minder.

Yvan Thomas
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Op 31 augustus 
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