
10 geboden of  
10 uitspraken

Op het moment dat Mozes de 
10 geboden krijgt en dus even 
niet bij hen is, begaat het volk 
een grote zonde: ze smelten 
goud en gieten daar een kalf uit 
om te aanbidden. 
Mozes snelt van de berg naar 
beneden, ziet wat het volk doet 
en is woest. Hij smijt de stenen 
tabletten met de 10 geboden 
aan stukken op de grond. Lap, 
hij had ze net gekregen. Als 
je verder blijft lezen zie je dat 
God Mozes opnieuw de berg 
op laat komen en hij krijgt een 
nieuwe set.

Op het moment dat God aan 
Mozes vertelt wat Hij van het 
volk verwacht, doet dat volk 
precies het tegenovergestelde. 
Over toeval gesproken zou je 

kunnen zeggen, maar niet dus.

Nieuwe kansen

God weet wat Zijn volk nodig 
heeft. Richt je op God, en alles 
gaat goed; doe je dat niet, 
wel... dan niet. ‘Dus volg Mijn 
wegen alsjeblieft, dat is het 
beste voor je, leer van Mij en 
het is goed!’

Het is niet de eerste keer en 
ook niet de laatste keer dat 
God hen een nieuwe kans 
geeft. Hij houdt van Zijn volk, 
hoe gevallen ze ook zijn, en 
hoe vaak ze ook vervallen in 
dezelfde verkeerde patronen, 
voor God zijn ze blijkbaar ‘Too 
Good To Go’.

Onbruikbaar

Ik had van de week een 

emmertje verse fruitsla in 
mijn handen, gekocht, niet 
zelf gemaakt. Op het etiket 
staat de houdbaarheidsdatum, 
met daaronder: ‘Gebruiken 
binnen de 24 uur na opening’. 
Ik haalde het dekseltje eraf en 
zag dat de vacuüm-afdichting 
opengebarsten was. De emmer 
was dus al open, maar hoe 
lang? Gebeurde dat bij het in 
de koelkast zetten? Of toen 
het geleverd werd? Gebeurde 
het in het bedrijf waar het fruit 
wordt gesneden? Geen idee, 
die emmer kan al dagen open 
zijn. Gevallen, en nu vervallen 
fruitsla dus. Onbruikbaar voor 
mij om aan klanten te geven. 
Onbruikbaar om weg te geven 
aan iemand anders omdat het 
niet duidelijk is of het fruit nog 
eetbaar is of niet. Het zag er 
nog goed uit, maar ja... ‘Too 
good to go?’

Too good to go
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Ik heb een vrije dag vandaag en ben echt laat opgestaan, rustig aan. Ik heb sinds een paar 
jaar eindelijk de gewoonte onder de knie gekregen om elke dag te beginnen met een uurtje 
met God. We ontbijten samen zeg maar. Ik lees in de Bijbel terwijl ik muesli eet en koffie 
drink. Vandaag was dit dus een soort brunch, en ondertussen las ik over Mozes, de leider van 
de Israëlieten, die het volk door de woestijn gidst onder  de leiding van God. 



Herstel

Ik zit te kijken naar een serie 
over Jezus: The Chosen. In 
deze serie zie je Jezus door het 
leven gaan met Zijn discipelen. 
Het gaat over feiten die je 
in de Bijbel kan lezen, maar 
doordat het verfilmd is, zie je 
ook de dagelijkse dingen: de 
wandelingen, de maaltijden, de 
gesprekken. Natuurlijk zijn al 
die extra toevoegsels verzonnen 
en is dat giswerk. Maar door 
dat zo te bekijken, krijg je toch 
een beeld over hoe het ‘zou 
kunnen geweest zijn’.

In de aflevering die ik vandaag 
bekijk is er een man, een rover, 
en hij heeft een gebroken 
been dat niet genezen wil. Hij 
vertelt Jezus over het slechts 
dat hij gedaan heeft en wil aan 
Jezus duidelijk maken dat hij 
het niet waard is om geholpen 
te worden. Hij noemt zichzelf 
slecht, een dief, misschien een 
moordenaar. ‘Not so good’.

Hoe Jezus in de serie op hem 
reageert, moet je zelf maar eens 
bekijken. Maar hoe God op alle 

mensen reageert, kan ik je hier 
laten zien. Dat kan je lezen in 
de Bijbel. Dezelfde Bijbel van 
Mozes en de 10 geboden.

Wij zullen immers zeker 
sterven en als water zijn 
dat op de aarde wordt 
uitgegoten en dat niet meer 
verzameld kan worden. God 
neemt het leven echter niet 
weg, maar denkt plannen 
uit zodat de verstotene niet 
van Hem verstoten blijft.

Bijbel, boek 2 Samuel 14:14

Een emmer fruitsla die valt kan 
een scheur in de verpakking 
krijgen, of kan volledig breken 
waardoor al het fruit op de 
grond ligt. In beide gevallen 
onbruikbaar. 

Een groep mensen die God 
verwaarlozen, of een man die 
steelt en bedriegt, of ik of u... 
wij zijn geen emmers fruitsla. 
Toch kunnen we ‘breken’ en op 
het eerste gezicht onbruikbaar 
lijken.

Gelukkig hebben we Jezus, de 
Heler. En gelukkig is Hij ook 

de Vergever. Juist als het ons 
niet lukt, wil Hij helpen. Als wij 
breken, wil Hij repareren. Maar 
ook als al onze stukjes fruit op 
de grond verspreid liggen, wil 
Hij ons weer oprapen en ons 
helen en vergeven.

Want God heeft Zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden 
opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, maar opdat de 
wereld door Hem behouden 
zou worden.

Bijbel, boek Johannes 3:17

Als je nog nooit door Hem bent 
opgeraapt en al jaren op de 
grond ligt weg te sijpelen, kijk 
dan eens omhoog. Jezus zegt 
tegen jou: Too good to go!

Johan Menheere

De serie ‘The Chosen’ is een 
echte aanrader en te bekijken 
via Netflix, maar ook via de app 
Angel Studios.

God weet wat Zijn 
volk nodig heeft. 

Richt je op God, en 
alles gaat goed
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