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Zo’n 6 jaar geleden hebben Astrid en ik 
elkaar ontmoet in onze thuiskerk in Gent. 
Astrid, kinderarts in opleiding met bijzondere 
interesse in tropische geneeskunde; ikzelf, 
een enthousiaste natuurliefhebber die graag 
op een duurzame manier aan landbouw 
doe. We delen de passie voor ontwikke-
lingssamenwerking. En ons op die manier 
dienstbaar op te stellen voor de gemeen-
schap rondom. Voor ons is dit één van de 
basiswaarden van ons christelijk geloof: Gods 
liefde tonen aan de wereld. 
Twee jaar laten trouwden we en vertrokken 
we op buitenlands avontuur, zoekende waar 
een plekje voor ons was voorbereid. Al snel 
werd duidelijk waar Hij ons eerst wou heen 

sturen: het eiland Lesbos in Griekenland. 

Via de organisatie Stichting Bootvluchteling 
konden we er starten als vrijwilligers. Astrid 
werkte er als arts, ikzelf was de host en 
kok voor het team. We kwamen in het 
grootste tijdelijke vluchtelingenkamp van 
Europa terecht, vlak na de grote brand 
in het vluchtelingenkamp  Moria. We 
werden geraakt door de verhalen van de 
vluchtelingen. Onze harten huilden mee met 
het verlies en verdriet van deze mensen. We 
stonden in bewondering voor hun hoop op 
een betere toekomst en hun wilskracht om 
een nieuw leven te beginnen in Europa. God 
toonde ons dat dit voor een tijdje onze plek 

Toen Benjamin en Astrid vorige zomer een eerste keer hadden gebeld met Rachel 
en Adam in Guinee, hadden ze nooit kunnen bedenken waar ze 1 jaar later 
terecht zouden komen. Achter de schermen werden ze voorbereid en geleid naar 
een nieuw project waar ze ten volle hun passie zouden kunnen uitleven. Bovenop 
zou hun kleine Boaz, toen nog een verborgen wonder, er in alle veiligheid 
kunnen opgroeien. Benjamin Vanbaelenberghe vertelt hoe het allemaal begon…
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zou zijn. We bleven er bijna 
anderhalf jaar. Astrid werkte er 
als medisch coördinator voor 
Stichting Bootvluchteling en ik 
werkte bij de NGO Eurorelief in 
het kamp. In alle onzekerheid 
waarin deze vluchtelingen 
vertoefden, probeerden wij er 
met onze teams steeds voor hen 
te zijn. Wanneer ze moesten 
overleven aan de rand van de 
maatschappij, probeerden wij 
te tonen dat iemand om hen 
geeft. 

Na ongeveer anderhalf jaar 
konden we ons werk doorgeven 
aan andere collega’s en voelden 
wij dat het tijd was voor wat 
rust. En daarna… een nieuw 
avontuur. Tot in detail werden 
voor ons de opeenvolgende 
stappen uitgewerkt en konden 
we genieten van een roadtrip 
in Europa met een minibusje. 
Op deze reis vertelde een 
goeie vriendin ons over de 
NGO Hope Ignited. Astrid was 
ondertussen aan het solliciteren 
voor verschillende jobs. Maar 
over dit project hadden we 
niet durven dromen. We 
lazen op de website dat Hope 
Ignited een kinderziekenhuis 
gebouwd had in Conakry, 

Guinee. Ze waren ook op zoek 
naar versterkende handen 
voor al het werk. Bovenop 
zochten ze iemand die een 
landbouwproject wou opstarten 
om families van ondervoede 
kinderen te ondersteunen. We 
namen contact. Ondertussen is 
dit één jaar geleden.

Ontstaan

Hope Ignited is ontstaan uit de 
vriendschap tussen een man 
uit Guinee en een Amerikaan. 
Samen probeerden ze hoop 
te brengen voor de bevolking 
in Guinee door middel van 
het ondersteunen van kleine 
ondernemingen. Dit werk wordt 
nu verder gezet door zijn zoon 
Adam met zijn vrouw Rachel 
die sinds 2019 in het land 
wonen. Beiden voelen zich 
geroepen om er Gods liefde te 
tonen aan de mensen in Guinee 
door de bevolking te dienen en 
samen te werken aan een beter 
Guinee. Rachel is kinderarts. Zij 
zag er de schrijnende situatie 
in de gezondheidszorg, meer 
bepaald de kinderzorg. Met 
amper 20 kinderartsen in het 
hele land en een bevolking 
waarvan 50% jonger is dan 16 

Ze zochten 
iemand die het 

landbouwproject 
wou opstarten. 

Toen we dit 
hoorden, gingen 

onze harten 
sneller slaan.

- Guinee behoort  tot de 30 
armste landen van de wereld.

- Er is amper economische groei.
- Guinee heeft een vruchtbare 

grond maar er wordt amper 
bewerkt. Mensen telen er 
voornamelijk maïs en rijst voor 
eigen gebruik.

- 30% van alle kinderen in 
Guinee is er ondervoed, 10% 
zelfs ernstig ondervoed.

- Slechts één vierde van alle 
kinderen is op de leeftijd van 2 
jaar volledig beschermd tegen 
polio maw 96 kinderen per 
1000 levend geboren baby’s 
sterven voor de leeftijd van 5 
jaar. Een zeer hoog cijfer.

foto: doneeractie.nl
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jaar zorgt dit 
voor een groot tekort. 

Daar bovenop bestond er geen 
enkel kinderziekenhuis waar 
alle gespecialiseerde zorg voor 
kinderen op één plek te vinden 
is. Mensen lopen verloren in 
het zoeken naar hulp voor hun 
kind. Een gestandaardiseerd 
vaccinatieprogramma ontbreekt 
in Guinee wat resulteert in zeer 
lage vaccinatiecijfers. Jammer 
genoeg kon er zich tot op 
vandaag niemand specialiseren 
in de kinderzorg gezien de 
universiteit dit programma 
niet aanbiedt. Het is dan ook 
bijzonder moeilijk om zo 
te bouwen aan een betere 
toekomst.

Verdere uitbouw

Daarom zag Hope Ignited 
de nood om er een 
kinderziekenhuis te bouwen 
waar ook de opleiding 
kindergeneeskunde en 
kinderverpleegkunde wordt 
aangeboden. Met deze 
roeping gingen ze aan de slag, 
waarin ze rijkelijk gezegend 
werden. Nog geen 3 jaar later 
opende dit kinderziekenhuis, 
genaamd Sacré Coeur, zijn 
deuren. De eerste artsen en 
verpleegkundigen zijn er aan 
hun opleiding begonnen en 
de eerste patiënten worden er 
behandeld. Voor veel ouders is 
het de eerste keer dat hun kind 
met zoveel aandacht, respect 
en liefde wordt behandeld. Ze 
stellen vragen. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om te delen over 
de liefde van God die onze 

harten drijft voor de mensen in 
Guinee. Zo proberen we hoop 
te brengen en te tonen dat zij 
het waard zijn. Ook zij zijn 
geliefd in Gods ogen. Hij heeft 
een plan met hen en wil hen 
uit deze armoede halen. 

Ook hier wil Hope Ignited 
zijn steentje bijdragen. Er 
zal gestart worden met een 
programma voor ondervoede 
kinderen waarbij medische 
ondersteuning gekoppeld wordt 
aan het aanleren van nieuwe 
landbouwtechnieken. Zo 
hopen we preventief te kunnen 
werken en kinderen meer 
nutritionele voeding te geven.

Het plan

Zoals we al schreven, was 
Hope Ignited dringend op zoek 
naar een kinderarts die mee de 
verschillende projecten binnen 
het ziekenhuis kon dragen. 
Daarbij zochten ze ook iemand 
die het landbouwproject 
wou opstarten. Toen we dit 
hoorden, gingen onze harten 
sneller slaan. Onze passies, 
onze visie konden we volledig 
kwijt in dit project. We voelden 

dat God dit project voor ons 
had bestemd. Ook Rachel en 
Adam waren zeer enthousiast. 
Zelfs toen we ontdekten dat we 
een zoontje verwachtten, bleek 
er ook voor hem een plekje te 
zijn bij de families die reeds in 
het ziekenhuis werkten.

Zo gingen we aan de slag met 
alle voorbereidingen. Ditmaal 
werken we volledig vrijwillig. 
Ook onze financiën liggen 
in Zijn hand. We namen 
contact op met Tearfund, een 
christelijke organisatie die zich 
richt op ontwikkelingshulp. 
Ze hebben ons met veel 
enthousiasme opgenomen in 
hun TOP’pers team (tijdelijk 
overzees personeel) en zijn een 
grote steun voor ons. 

Begin oktober verhuizen we 
en start dit nieuwe avontuur. 
We vertrouwen dat God zal 
voorzien. Hij is trouw en heeft 
ons in het verleden gekneed, 
zodat wij nu de volgende stap 
in geloof kunnen zetten. 

Benjamin en Astrid 

Bijzondere interesse in dit project?  
Wil je graag mee investeren in dit project? 
Contacteer ons:

astriddevinck@hotmail.com of bvanbaelenberghe@gmail.com

Giften zijn mogelijk via Tearfund en fiscaal aftrekbaar  
vanaf 40 euro per jaar: BE41 4359 1900 0110. Code: 25VD

Lees online
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