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Waar komen al die 
groenten vandaan?

Ongeremde kinderpraat

Sinds corona had ik in de buurt een 
fruitkraam opgemerkt. Op de weg 
van ons huis naar de school van 
de kids zag ik hem op sommige 
dagen op de oprit van een groot 
huis staan. Ik keek er altijd wel 
naar, maar stopte nooit. Ergens 
durfde ik niet te geloven dat het er 
goedkoper kon zijn dan bij Cools 
of zelfs dan mijn andere favoriete 
winkel.

Tot ik op een dinsdagmiddag van 
school kwam en ik wel wat tijd had. 

Ik stopte… en dat werd het begin 
van een nieuwe favoriete winkel met 

koopjes, promo’s,… en van nieuwe 
avonturen...

De acties en promo’s bleken vaak beter 
dan in welke winkel dan ook. En ook als ik 

er grotere hoeveelheden kocht (wat met onze 
bende altijd het geval is), kreeg ik al wat vaker een 

lagere prijs aangerekend.

Sinds de ‘Cools’ failliet is, heb ik een groot probleem! Cools was een 
groenten- en fruitketen waar je vaak leuke promo’s kon krijgen.  

Ik sleepte regelmatig een plooibak vol paprika’s naar buiten aan 1 euro 
per kilo, of 4 kilo aubergines aan dezelfde prijs… De acties waren er 

altijd pakken interessanter dan in mijn andere favoriete winkel.  
Maar helaas, Cools ging failliet.

Van het één kwam het ander. 
En na een tijdje kreeg ik ook het 
afval mee voor onze kippetjes, 
waar we heel dankbaar voor 
zijn. En nog wat later kreeg ik 
soms een whatsappje om te 
zeggen dat het de moeite was 
om er meteen even langs te 
gaan.

Het allerleukste? De man in 
het fruitkraam kan goed om 
met Abel... én zijn energie. 
Want natuurlijk stop ik er ook 
regelmatig met de kinderen 
en springen onze springbonen 
er dan uit om mee te komen 
kijken. Abel: “Hé, hoe gaat die 
laadklep omhoog?”, waarop hij 
geduldig uitlegt hoe het moet, 
in de veronderstelling dat Abel 
niet sterk genoeg is om het 
zelf te bedienen. Mis gedacht 
natuurlijk.
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Abel: “Hé, waar komen al die 
groenten vandaan? Komen die 
allemaal uit jouw tuin?” Waarop 
de reactie is: “Natuurlijk niet. 
Die komen van een veiling.” 
Abel: “Heuh? Wat is dat? Een 
veiling?” Waarop de man 
geduldig probeert te schetsen 
wat dat is. Maar blijkbaar toch 
niet duidelijk genoeg voor 
Abel. “Oh, mag ik eens mee 
gaan? Wanneer mag ik eens 
meegaan?” De man helemaal 
verbouwereerd door de vraag, 
zegt: “Euhm, ja, in de vakantie 
dan? Dat is wel héél vroeg 
opstaan hoor…” Vermoedelijk 
heeft de man deze reactie 
van Abel niet verwacht: “Oh, 
perfect! Ik kan niet wachten tot 
het vakantie is!”… 

‘Belofte maakt schuld’ of 
‘kinderen vergeten niks’. 
Noem het zoals je wil. Maar 

de vakantie begon en Abel 
kon niet rap genoeg vragen 
wanneer hij mee kon naar de 
veiling…  Zo kwam het dat ik 
hem op een donderdagavond, 
met een toiletzak, warme 
kleding (gelukkig kreeg ik de 
waarschuwing op voorhand, 
dat het op de veiling overal 
héél koud is), zijn knuffel én 
een stapel strips (voor het 
lange wachten overal, ook een 
waarschuwing op voorhand) 
afzette bij de fruitkraamman… 

Een vriendin verklaarde me 
knettergek: “Je laat Abel 
toch niet laten slapen bij 
een ‘vreemde’?” Ik: “Bwa, ik 
koop er toch al een tijdje mijn 
boodschappen?” Ongeruste 
vriendin: “Maar allé, langer 
dan een kwartier heb je er toch 
nog niet mee gebabbeld?” De 
geruste ik: “Bwa, ik heb zijn 
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Noem het wat 
je wil, maar de 
vakantie begon 

en Abel kon niet 
rap genoeg vragen 

wanneer hij 
mee kon naar de 

veiling…

Lees online



Colofon...
Evangelische Volwassenen Werking vzw
afd. Wegwijzer

Coördinatie: 	 Erik D’Joos
	 Witgoor 63
	 2250 Olen
Mail: 	 info@weg-wijzer.net
Bestel:	 bestel@weg-wijzer.net
Web:	 www.weg-wijzer.net
Redactie: 	 Erik D'Joos, Johan Leroy, 
	 Yvan Thomas, Martin  
	 Turner, Ann Van der Flaas.
Correctie:	 Ann Vermeersch
Eindcorrectie: 	Marijke Verbrigghe
Vormgeving: 	 Jehtron Wervik

©	 Overname van artikelen is mogelijk, mits 
voorafgaande toestemming van de uitgever.

Reacties kunnen via mail ons toegestuurd 
worden naar info@weg-wijzer.net

nummer toch al in mijn gsm 
staan?”

Vrijdag ging ik hem om 16u 
weer ophalen. Het eerste wat 
de man zei: “Ann, ik ben in iets 
geslaagd, wat jou nog niet gelukt 
is!” Ik trok mijn wenkbrauwen 

op, en vroeg nieuwsgierig: “ Wat 
dan wel…”. “Wel, Abel is moe! 
Hij is net in slaap gevallen in de 
vrachtwagen!”… 

Abel had een fantastische dag! 

Zijn verslag.

	 Ann Van der Flaas, 

mama van Eli (13 jaar), Micha  
(11 jaar), Abel (9 jaar), Juda (6 jaar) 

en pleegmama van Rafaël (6 jaar)

“Ik was midden in de nacht 
wakker geworden en heb dan 
maar mijn kleren aangetrokken 
om verder te slapen. Want 
als de fruitkramer mij wakker 
zou maken, dan moest ik snel 
klaar zijn. Het zou heel vroeg 
zijn, dus wou ik al voorbereid 
zijn! Om kwart na 5 heeft hij 
mij wakker gemaakt, op een 
perfecte manier, zachtjes, met 
weinig licht, niet zoals mijn 
broers het doen! We hebben 
ontbeten met pannenkoeken, 
maar ik kon er maar 2 op, want 
er was te weinig tijd. Op de 
veiling moest ik alles goed in 
’t oog houden en goed kijken 
naar de cijfertjes die omhoog 
en omlaag gingen en de wijzers 
die ronddraaien. Soms ging het 
ineens terug naar 3. We hebben 
dan een worstenbroodje 
gegeten, geen klein, een héél 
groot. Daarna moesten we alles 
op de verschillende plaatsen 
ophalen. Als het maar kort 
rijden was, mocht ik gewoon op 
de laadklep zitten. ’s Middags 
hebben we spaghetti gegeten. 

Waarom kom je me eigenlijk 
nu al halen? De vrachtwagen 
moet nog uitgeladen worden en 
alles naar de koeling gebracht 
worden, hé?!”

Abel had een heerlijke en 
leerrijke dag! Het begon 
allemaal met de vraag: 
“Waar komen al die groenten 
vandaan?” Zouden we niet 
allemaal veel meer leren en 
beleven als we soms gewoon 
durfden vragen wat we 
eigenlijk allemaal willen weten 
en beleven? Zouden we niet 
allemaal wat vrijmoediger 
mogen zijn? En niet alleen om 
naar een veiling te gaan. Maar 
misschien gewoon om echt 
van elkaar te leren? Of gewoon 
om leuke dingen te beleven? 
Om vriendschapsrelaties op te 
bouwen?

Eli: “Mama, wanneer mag ik 
eens mee naar de veiling?” 
Gelukkig weet de man al dat 
wij vijf kinderen hebben …
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Zouden we niet 
allemaal veel 
meer leren en 
beleven als we 
soms gewoon 

durfden vragen 
wat we eigenlijk 
allemaal willen 

weten en 
beleven?
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