
Kerken zijn er niet alleen 
voor de gelovigen. Ook niet 
alleen voor de gezelligheid 

of de goede muziek. Wie 
Christus volgt, kijkt dan 
misschien wel uit naar 

de hemel; daarom mag 
de aarde niet vergeten 
worden. En zeker niet 
de mensen die minder 
fortuinlijk zijn. Als het 

goed is, zullen de kerken 
hun steentje bijdragen aan 
de hulpverlening. Vroeger 

noemden ze dat de ‘werken 
van barmhartigheid’. Die 

term is wat vervaagd, maar 
het principe is gebleven. 

Maak kennis met Sally 
Cnudde die zich met 

veel passie inzet voor 
vluchtelingen.

Mechelen, de Twaalf Apostelen- 
straat in het Begijnhof. Ook al is 
dit adres niet met opzet gekozen 
– de link met de Bijbel is al 
direct gelegd. Van hieruit werkt 
‘Gave Veste’, de organisatie 
waar Sally voorzitster van is. 
In het historische pand zijn er 
niet alleen bureelruimten, maar 
wordt er ook een Syrisch gezin 
opgevangen. Het werkterrein is 
dichtbij… 

Sally heeft al heel wat van de 
wereld gezien. Als kind van een 
jaar of vijf, reisde ze met haar 
ouders naar het Midden-Oosten. 
Niet zozeer naar de toeristische 
trekpleisters, maar wel naar 
plekken met historische waarde. 
Haar vader was bijzonder 
geïnteresseerd in Bijbelse 
archeologie, dus werd het 
decor waar de oude verhalen 
zich afspeelden, regelmatig 
bezocht. Onopvallend was 
haar verblijf daar niet: als klein 
blond meisje stak ze af ten 

opzichte van de plaatselijke 
bevolking. Al lachend werd 
er over gespeculeerd hoeveel 
kamelen ze later waard zou 
zijn… Intussen leerde ze hier de 
cultuur van landen als Israël en 
Jordanië kennen. Een ervaring 
die haar nu van pas komt in 
het werk met asielzoekers uit 
de regio: “Ik denk dat wat mij 
zo aantrekt in het werk met 
vluchtelingen, zijn oorsprong 
vindt in mijn kindertijd. Veel van 
de indrukken van die tijd zijn 
blijven hangen.”

Liefde verspreiden

De nood aan hulpverlening in 
onze maatschappij is groot. Er 
is niet alleen de kwestie van de 
buitenlandse vluchtelingen die 
opgevangen moeten worden; 
in eigen land is ook heel wat 
armoede aanwezig. Vandaar 
dat heel wat evangelische 
kerken ondersteuning tot 
een vast onderdeel van hun 
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opdracht
werk hebben gemaakt. Het 
gaat om taken die meestal in 
samenwerking met andere 
hulpverleningsorganisaties 
verlopen. Een voorbeeld 
daarvan is De Toevlucht die 
instaat voor voedselbedeling. 
Gave Veste richt zich dan weer 
specifiek op vluchtelingen. 
Opvang vormt daar een 
belangrijk onderdeel van, maar 
de organisatie wil zich bewust 
niet beperken tot de materiële 
zaken. Sally: “Het is onze 
Bijbelse opdracht om liefde en 
het evangelie te verspreiden. 
Dat kan door verkondiging net 
zo goed als via diaconaal werk. 
Niet alleen met woorden, maar 
ook door daden. We gaan naast 
mensen staan en laten hen zien 
dat God hen de moeite waard 
vindt. Dat doen we in een 
gelijkwaardige relatie, niet door 
hen te zien als een ‘behoeftige’. 
God heeft ook echt interesse 
in ieder van ons, en zeker ook 
in mensen die veel hebben 
meegemaakt als vluchteling.”

Geloof als gesprekson-
derwerp ...

Het overgrote deel van de 
evangelische hulpactiviteiten 
is vrijwilligerswerk. Dat 
geldt ook voor Sally: in het 
dagelijks leven zet ze zich in 

als maatschappelijk werkster 
van de sociaal-juridische dienst 
van een OCMW (die zich 
overigens ook met de opvang 
van vluchtelingen inlaat). 
Een groot verschil met haar 
engagement bij Gave Veste is 
dat de medewerkers zich hier 
ook met het geestelijk aspect 
bezighouden: “Wij doen dit 
vanuit onze christelijke roeping 
en de overtuiging dat God 
interesse heeft in iedere mens 
en dat Hij graag heeft dat 
iedere mens Hem leert kennen. 
Wij willen graag dat iedereen 
met Gods liefde in aanraking 
komt. Wij willen niemand iets 
opdringen, maar wij zien het 
als een opdracht om dit vanuit 
onze christelijke inspiratie te 
doen”.

Is het niet vreemd om 
met vrijwel volslagen 
onbekenden over het 
geloof te praten?

Sally: “Voor mensen van andere 
culturen is dat niet vreemd. 
Als je met Vlamingen over 
geloof spreekt, dan wordt dat 
onderwerp vaak snel afgesloten. 
Eén van de dingen die mij 
aanspreekt in het werk met 
vluchtelingen, is dat ze heel 
anders in het leven staan. Ze 
denken veel vaker na over zaken 
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als: heeft God een bedoeling 
met mijn leven, zijn de dingen 
die ik heb meegemaakt ook 
Gods wil? Mensen die van de 
andere kant van de wereld 
komen, zijn vaak gelovig, al zijn 
ze zeker niet allemaal christen. 
Voor hen is geloof een heel 
gewoon gespreksonderwerp. 
Wie je bent, wat je afkomst is, 
maar ook wat je gelooft is iets 
wat heel bespreekbaar is. Ze 
vinden het vaak vreemd om hier 
mensen tegen te komen die 
totaal nergens in geloven – veel 
eigenaardiger dan mensen die 
iets anders geloven dan zij.”

Is er dan een soort 
spirituele nood bij die 
mensen?

“Zeker. Iedereen die gevlucht 
is en moeilijke situaties heeft 
meegemaakt, stelt zichzelf de 
vragen van: wie ben ik, waar 
ga ik naartoe, wat is de zin van 
het leven?Hoe komt het dat ik 
het overleefd heb en anderen 
niet? Dat soort dingen gaat heel 
diep. We zijn allemaal mensen 
en we hebben behoefte aan 
verbinding, aan iemand die 
naar ons luistert, met wie we 
ons leven kunnen delen. En 
natuurlijk, mensen hebben 
nood aan opvang, maar dat is 
zeker niet het enige. Geloof 
speelt daarbij een speciale rol.”

Volgelingen van Christus

Van haar ouders kreeg Sally als 
kind niet alleen de belangstelling 
voor andere culturen mee, maar 
ook de interesse voor alles wat 
met geloof te maken heeft. 

Thuis werd voor het slapen 
gaan uit de kinderbijbel gelezen 
en toen Sally wat ouder werd, 
lazen zij en haar vader samen 
christelijke boeken. In de kerk 
die ze bezochten was er veel 
aandacht voor Bijbelstudie. 
Regelmatig wisselden de 
kerkgangers ideeën uit over 
wat ze in Gods Woord gelezen 
hadden. Al die dingen legden de 
basis voor de diepe overtuiging 
in haar verdere leven.

Geloof speelt niet alleen voor 
Sally een belangrijke rol; voor 
haar man Samuël is dat niet 
anders. De twee kennen elkaar 
al sinds de lagere school, maar 
de vonk sprong pas over toen 
ze een jaar of twintig waren. 
Samen werken ze heel bewust 
aan het geloofsaspect. Samuël: 
“We gaan wekelijks naar de 
kerk en we genieten ervan om 
andere gelovigen te ontmoeten 
en samen God te aanbidden. Dat 
is een verrijking en een vervulling 
van mijn leven.”  
Kort na hun huwelijk vertrokken 
ze samen naar het Midden-
Oosten om daar hun geloof 
te verdiepen. Sally: “Op een 
gegeven moment hebben we 
tijd genomen om meer met ons 
geloof bezig te zijn en daarover 
na te denken. Daarvoor volgden 
we een ‘discipelschapstraining’ 
van Jeugd met een Opdracht. 
Een moeilijk woord, maar 
een discipel is een volgeling 
van Jezus. We werden er daar 
in getraind, maar het was 
meer dan alleen de Bijbel 
bestuderen. Het ging ook over 
vragen als: hoe kan ik mijn 
leven met God invulling geven 

en hoe kan ik het evangelie 
delen met anderen door in de 
maatschappij actief te zijn? 
Ik heb daar meegeholpen in 
een weeshuis, we zijn naar 
kindertehuizen gegaan om 
in animatie te voorzien. We 
hebben ook samen met een 
plaatselijke geloofsgemeenschap 
voor daklozen gezorgd.” 
Samuël vult aan: “Je zet je zelf 
in als mens om dienstbaar te 
zijn aan anderen. We zijn naar 
ziekenhuizen geweest om zieke 
kinderen te bezoeken. We 
hebben gewerkt met plaatselijke 
jongeren en sportwedstrijdjes 
georganiseerd. Je maakt tijd 
voor hen, toont respect voor 
wie ze zijn en zo probeer je iets 
van de houding van Jezus te 
laten zien”.

Eigenlijk wel een hele 
intense en misschien ook 
veeleisende periode voor 
jullie?

Samuël: “Als ik daar nu op 
terug kijk, was dat wel een 
van de beste jaren van mijn 
leven. Zeer intensief, maar ook 
verrijkend en heel goed voor 
onze relatie als koppel. Je ziet 
God aan het werk door wat je 
doet en je ziet mensenlevens 
veranderen. Uiteindelijk zijn we 
er zelfs langer gebleven dan de 
bedoeling was”.

Belangeloze inzet voor de 
medemens, ‘naastenliefde’ 
om het met een christelijke 
term uit te drukken, het klinkt 
heel mooi, maar het roept ook 
vragen op. Zoals: zijn er geen 
bijbedoelingen, is het geen 
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subtiele manier om zieltjes te 
winnen voor de eigen kerk? 
Sally: “We hebben zeker geen 
verborgen agenda. We maken 
altijd duidelijk dat we een 
christelijke organisatie zijn en 
dat we onze inspiratie uit het 
evangelie halen. We willen recht 
en barmhartigheid bieden, 

maar ook de liefde van God 
uitdragen.” 

En als de vluchtelingen 
daar helemaal niet voor 
openstaan?

“Dan gaan we ze altijd nog even 
enthousiast helpen. We zijn 

ervan overtuigd dat God dit van 
ons vraagt zonder onderscheid 
te maken. Hij vraagt ons om de 
mensen lief te hebben. En dat 
willen we dus ook doen.”

Don Zeeman

Diaconie
Vanaf het ontstaan van het christendom hebben 
gelovigen zich niet alleen op spirituele zaken 
gefocust, maar hebben ze zich ook ingezet voor 
de hulpbehoevende medemens. Bij de eerste 
groep gelovigen waren er mensen die zich voor-
al geroepen voelden om het evangelie te ver-
kondigen, terwijl anderen zich specialiseerden 
in de praktische dienstverlening. De mensen 
die daarvoor aangesteld werden, noemt men 
ook wel diakenen. Het woord ‘diaken’ komt uit 
het Grieks en betekent ‘dienaar’; het gaat dus 
over mensen die dienstbaar zijn ten opzichte 
van hun medemens. De hulpverlenende activi-
teiten van de kerk worden ook wel aangeduid 
met de term ‘diaconie’.

Tot geloof komen
Een term die vaak wordt gebruikt door evan-
gelische christenen. Ze gaan er daarbij van uit 
dat geloven niet vanzelf komt, maar dat het een 
persoonlijke keuze inhoudt. Het feit dat iemand 
opgroeit in een ‘gelovige omgeving’ wil nog 
niet zeggen dat hij of zij zelf ook gaat geloven. 
Tot geloof komen houdt in dat een mens er ten 

volle van overtuigd is dat de boodschap van 
de Bijbel waar is, en dat men ook volgens de 
principes van de Bijbel wil leven. Maar bovenal 
gaat het om de overtuiging dat God bestaat, 
dat Hij liefde is en dat Hij een relatie met ieder 
mens wil hebben. Dat is mogelijk dankzij Jezus 
Christus, die de band tussen God en mensen 
hersteld heeft. Wie dat gelooft heeft eeuwig 
leven.

Roeping
Een term die zwaarbeladen lijkt, maar die 
gewoon wil zeggen dat een mens ervaart dat 
hij of zij bepaalde dingen voor God ‘moet’ – of 
eerder ‘mag’ – doen. Soms is een ‘roeping’ heel 
spectaculair, dat lees je ook in de Bijbel. Maar 
bij de meeste christenen komt er geen fel licht 
of een bliksemschicht aan te pas en groeit het 
besef van een ‘roeping’ geleidelijk aan. Het idee 
van ‘roeping’ is ook gebaseerd op het idee dat 
God voor iedere mensen een specifieke taak 
heeft. Vaak sluit die aan bij de capaciteiten en 
expertises die mensen hebben. Een evangelisch 
christen vindt het belangrijk om Gods roeping 
voor zijn of haar leven te ontdekken.

Wil je een evangelische kerkdienst zien?  
Bekijk de TV-erediensten die op VRT-één te zien zijn 
geweest:

https://www.medianetwerk.vlaanderen/kijk/erediensten
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https://www.medianetwerk.vlaanderen/kijk/erediensten
http://fb.com/hetgoedeboek

