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Kris gelooft … 
in de Bijbel

Zoals beloofd gaan we het 
deze keer hebben over de 
Bijbel. De Bijbel is hét boek 
bij uitstek over God. Het is 
een uniek boek en daarom 
de moeite waard om er 
een volledig artikel aan te 
spenderen. Het is het meest 
gedrukte en meest vertaalde 
boek ter wereld. Het ultieme 
doel van de Bijbel is dat je 
daarin steeds meer kan gaan 
ontdekken over God en over 
Jezus.

Laat ik je eerst een aantal 
weetjes vertellen over de 
Bijbel. Het is namelijk 
belangrijk dat jij weet hoe 
betrouwbaar het verslag 
van de Bijbel wel is. Want 
als we zeggen dat de Bijbel 
dient om meer over God 
kenbaar te maken, dan moet 
hij toch wel betrouwbaar 
zijn. De Bijbel is eigenlijk 
een verzameling van 
66 geschriften, boeken 
en brieven. Deze zijn 
geschreven over een periode 
van ongeveer 1500 jaar, door 
40 verschillende schrijvers. 
Onder die schrijvers waren er 

koningen maar ook gewone 
vissers en nog van alles daar 
tussenin. Hij is geschreven 
op 3 continenten, namelijk 
Afrika, Azië en Europa en 
in 3 verschillende talen: 
het Hebreeuws, Aramees 
en Grieks. Toch is het één 
boek, één groot verhaal. 
Geef toe, dat is toch al 
bijzonder,  nietwaar. Toch 
besef ik dat dit op zich nog 
niet bewijst dat de Bijbel 
betrouwbaar is. Vele keren 
zeggen de schrijvers echter 
dat ze door God geïnspireerd 
zijn. Ofwel zijn ze een 
grote groep leugenaars en 
dus onbetrouwbaar, ofwel 
spreken ze de waarheid. 

De Bijbel bestaat uit 2 grote 
delen, het Oude en het 
Nieuwe Testament. Het 
Nieuwe Testament begint 
met de beschrijving van 
het leven van Jezus in vier 
verslagen. Maar in het Oude 
Testament staan er al heel 
wat voorspellingen over het 
leven van Jezus, wel meer 
dan 300. In die vier verslagen 
ontdekken we dat ze 

Ik geloof dat God de Bijbel heeft gegeven om 
Zichzelf kenbaar te maken, zodat iedereen die 
Hem wil leren kennen daarin kan ontdekken Wie 
Hij is.

Het ultieme 
doel van de 

Bijbel is dat je 
daarin steeds 

meer kan gaan 
ontdekken 

over God en 
over Jezus.

Kris Tavernier
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Het te lezen boek is niet het boek dat 

voor u denkt, maar het boek dat u 

aan het denken zet. Geen enkel boek 

ter wereld is daarvoor gelijk aan de 

Bijbel.
Harper Lee

allemaal zijn uitgekomen. Zo 
duidde een zekere Micha 500 
jaar op voorhand Bethlehem 
aan als de geboorteplaats 
van Jezus. Een zekere David 
beschreef 1000 jaar van te 
voren hoe Jezus zou sterven. 
Je kan een paar toevalstreffers 
hebben, maar geen 300! Je 
kan een aantal zaken in 
scene zetten, maar niet 
waar iemand 500 jaar later 
zal geboren en je kan ook 

niet 1000 jaar 
voordien weten 
hoe diezelfde 
persoon zal 
sterven.

Van het Nieuwe Testament 
of delen ervan hebben we 
vandaag de dag nog meer 
dan 4000 oude handschriften 
op perkament of papyrus. 
Het zijn niet de originele 
manuscripten, maar ze 

dateren wel uit 
de eerste eeuwen van onze 
jaartelling. Ter vergelijking, 
over Julius Caesar bestaan 
er 10, over de filosoof 
Plato bestaan er 7 en over 
Aristoteles bestaan er 5. Als 
we die teksten vertrouwen, 
dan moeten we dus 
eerlijkheidshalve zeker ook 
die van de Bijbel als echt 

Lees online
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erkennen.

Ik moet je er ook nog op 
wijzen dat er ooggetuigen zijn 
geweest. De vier verslagen 
over het leven van Jezus 
werden namelijk geschreven 
tussen het jaar 45 en 90, 
dus zo’n 12 tot 57 jaar na 
Zijn leven. Er waren dus nog 
heel wat mensen in leven die 
Jezus hadden gekend. De 
vier verslagschrijvers hadden 
wel lef. Ze schreven over 
wonderen die Jezus gedaan 
heeft, over miraculeuze 
genezingen die Hij deed, over 
bizarre gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden, over 
dingen die Jezus heeft gezegd 
en zelfs schreven ze dat Jezus 
uit de dood is opgestaan. Je 
moet het maar durven! Als 
je zoiets een paar honderd 
jaar na iemands leven zou 
schrijven, dan is er niemand 
die je kan tegenspreken. 
Maar zij schreven hun 
verslag over het leven van 
Jezus terwijl er nog heel wat 
getuigen waren die alles zélf 
hadden meegemaakt. Als hun 
verslagen over Jezus klinkklare 
leugens, verzinsels of fantasie 
waren, dan zouden ze dus 
meteen ontmaskerd geweest 
zijn. Maar dat is niet gebeurd. 
Integendeel, heel wat mensen 
bevestigden wat er in die 
verslagen stond. Zelfs dat 
ze gezien hebben hoe Jezus 
werd gedood, hoe Hij drie 

dagen in een graf lag en dat 
ze Hem daarna terug levend 
hebben ontmoet. Je weet 
zelf wel hoe verschrikkelijk 
moeilijk het is om een leugen 
overeind te houden, zeker als 
er meerdere mensen van op 
de hoogte zijn. Hoe zouden 
honderden mensen samen 
dat dan kunnen doen? Indien 
de verslagen van Jezus’ leven 
onbetrouwbaar zouden zijn 
gebleken, dan hadden ze 
nooit blijven bestaan. Dat zou 
de moeite niet zijn geweest. 
Dan moet je bovendien 
beseffen dat het een ‘hot 
issue’ was, er stond veel op 
het spel. Met man en macht 
heeft men geprobeerd om het 
verhaal over Jezus als leugen 
te bestempelen. Zonder 
succes.

Er valt nog zoveel meer te 
argumenteren, maar dan 
zou ik een boek moeten 
schrijven. En die boeken zijn 
er ook. Hopelijk begrijp je 
nu alvast dat de Bijbel een 
betrouwbaar boek is. Het is 
gewikt en gewogen, maar 
overeind gebleven omdat 
het tegendeel simpelweg 
niet te bewijzen viel en dat 
is vandaag de dag nog steeds 
niet anders.

Maar nu terug naar het doel 
van de Bijbel. Want daar gaat 
het uiteindelijk toch allemaal 
om. De Bijbel is geschreven 
om ons van alles bekend te 

maken over God en over 
Jezus. Wie is God, hoe is 
God? Hoe heeft Jezus geleefd, 
wat heeft Hij allemaal gedaan 
en wat vertelde Hij? We 
hebben het eerder over het 
evangelie gehad. We hebben 
het er eerder over gehad 
hoe God en mensen met 
elkaar kunnen omgaan. Het 
staat allemaal in de Bijbel en 
nog zoveel meer. Graag wil 
ik jou uitnodigen om in die 
Bijbel te gaan lezen en God 
te gaan ontdekken. Ik zou 
je adviseren om te beginnen 
met het Nieuwe Testament. 
Dan begin je met de vier 
verslagen over het leven van 
Jezus, vervolgens lees je dan 
over de volgelingen van Jezus 
in het boek Handelingen en 
dan heb je de mooie brief 
van Paulus aan de gelovigen 
in Rome. Veel leesgenot 
gewenst en als je hier en daar 
wat uitleg nodig hebt kan je 
Wegwijzer contacteren via 
info@weg-wijzer.net.

Ik geloof dat de Bijbel het mooiste geschenk is dat 

God ooit aan de mens gegeven heeft. Al het goede 

van de Verlosser van de wereld wordt ons via dit Boek 

doorgegeven.
Abraham Lincoln

De Bijbel is 
geschreven om ons 

van alles bekend 
te maken over God 

en over Jezus. 

mailto:info@weg-wijzer.net
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UW CHRISTELIJKE BOEKHANDEL
Het adres voor alles wat met 
de Bijbel te maken heeft

Enkele suggesties van boeken  
die je hierover kunt lezen

Bewijs genoeg
Lee Strobel

Geloven - waarom eigenlijk?
Paul E. Little

De God die echt is
Richard Haverkamp
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Deze is het ...
Roger Liebi

Opgelet! sommige boeken zijn bijna niet meer te verkrijgen.
Wees er dus spoedig bij, mocht je een uitgave kopen.
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Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef Maria Jezus Lukas 

Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef Maria Je�

zus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef 

Maria Jezus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Au�

gustus Jozef Maria Jezus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem 

Caesar Augustus Jozef Maria Jezus Lukas Quirinus Bethlehem 

Jeruzalem Caesar Augustus Jozef Maria Jezus Lukas Quirinus 

Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef Maria Jezus Lukas 

Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef Maria Je�

zus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef 

Maria Jezus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Au�

gustus Jozef Maria Jezus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem 

Caesar Augustus Jozef Maria Jezus Lukas Quirinus Bethlehem 

Jeruzalem Caesar Augustus Jozef Maria Jezus Lukas Quirinus 

Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef Maria Jezus Lukas 

Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef Maria Je�

zus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Augustus Jozef 

Maria Jezus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem Caesar Augus�

tus Jozef Maria Jezus Lukas Quirinus Bethlehem Jeruzalem Cae�

sar Augustus Jozef Maria Jezus Lukas Quirinus

God regisseert
Jezus’ geboorte

(en onze levens)

Evangelieschrijver Lukas 
zijn verslag van de 

geboorte en de eerste 
levensjaren van Jezus 
behoort tot de meest 

bekende Bijbelverhalen. 
Dit historische verslag 

doet meer dan feiten 
benoemen. Het toont ook 

hoe God alles in handen 
heeft en dat menselijke 

pretenties eigenlijk 
dwaasheid zijn.
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“En Maria baarde haar eerstgeboren Zoon, 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
de kribbe, omdat er voor hen geen plaats 

was in de herberg.”  

uit de Bijbel, Lukas hoofdstuk 2, vers 7.
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God heeft alles 
onder controle, 

maar Hij bestuurt 
vaak in stilte.

Jezus werd geboren in 
Bethlehem, ongeveer 10 
kilometer ten zuiden van 
Jeruzalem. Dit was niet 
zomaar. Ongeveer 700 jaar 
daarvoor liet de profeet Micha 
in het naar hem genoemde 
Bijbelboek al optekenen dat de 
verwachte Messias of gezalfde 
koning zou geboren worden 
in het stadje Bethlehem. Maar 
de aardse ouders van Jezus 
woonden in Nazareth, dit is 
grofweg 130 kilometer van 
Bethlehem vandaan. Dan 
zou je de geboorte toch daar 
verwachten. Rond de voorziene 
geboortedatum werden Jozef 
en Maria echter gedwongen tot 
een reis naar Bethlehem. Caesar 
Augustus, van 31 v.C. tot 14 n.C. 
de machtigste koning op aarde, 
beval namelijk net toen een 
volkstelling binnen zijn rijk. En je 
moest je laten inschrijven waar 
je voorgeslacht vandaan kwam, 
in het geval van Jozef was dit in 
Bethlehem.

Het bewijst Gods voorzienige 
hand: als Hij eerder via Zijn 
profeet Micha heeft gezegd dat 
Zijn gezalfde moest geboren 
worden in Bethlehem, zou 
Hij het nodige doen voor de 
vervulling ervan. Zelfs de wil van 
een heidense vorst gebruiken 
om Jozef en Maria in de richting 
van Bethlehem te bewegen. 
God heeft alles onder controle, 
maar Hij bestuurt vaak in stilte. 
Zijn regie mag dan ons begrip 
te boven gaan, Hij is wel aan 
het werk. Er zijn geen echte 
toevalligheden. 

Terzijde: sommigen hebben 
de historiciteit van dit verhaal 
in vraag gesteld, omdat 
de volkstelling tijdens het 
gouverneurschap van Quirinus 
uit het Bijbels verslag niet 
wordt vermeld in buitenbijbelse 
bronnen. Maar er is geen 
reden om aan Lukas’ weergave 
te twijfelen: buitenbijbelse 
bronnen beogen geen 
volledigheid én we weten dat 
Lukas een nauwkeurig historicus 
was. Vertaalkundig zijn er ook 
andere opties, bijvoorbeeld 
dat Lukas verwijst naar een 
volkstelling vóór Quirinus’ 
gouverneurschap in Syrië. 

Jezus’ geboorte in die nederige 
setting met stal en voederbak (de 
bekende ‘kribbe’) illustreert ook 
hoe God alles kan veranderen, 
tegen elke menselijke pretentie 
in. Caesar Augustus was 
mogelijk de grootste keizer die 
het Romeinse Rijk ooit gekend 
heeft: vanuit zijn paleis in Rome 
regeerde hij in een tijd van 
vrede en voorspoed. Maar hoe 
machtig Augustus ook was, zijn 
dood betekende meteen ook 
het einde van zijn regering en de 
voorspoed van Rome. 

Anderzijds was bijna niemand 
zich destijds bewust van de 
geboorte van Jezus, want Hij 
werd geboren in de meest 
nederige omstandigheden. 
Maar ondanks die nederige start 
wordt hij finaal wel de Koning 
de koningen, die voor eeuwig 
regeert.

Jan Leplae Lees online


