
Warm en zacht
Zacht en warmZacht en warm
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Als ik aan de schoolpoort 

sta met een koude neus, 

kijk ik er zo naar uit: warm 

en zacht.

Als ik een berichtje krijg 

van een verdrietige puber, 

kan ik niet wachten tot ik 

haar in mijn armen kan 

sluiten: warm en zacht.

Als ik weer een veel te 

drukke week heb en de 

dag uit 1000 delen lijkt te 

bestaan, verlang ik zo naar 

een moment van rust in de 

zetel onder mijn dekentje: 

warm en zacht.

Als ik mijn vader bezoek op 

intensieve zorgen, zou ik 

de tijd willen vooruitspoelen 

tot we weer samen in de 

zetel zitten: warm en zacht.

Als het in mijn hoofd 

stormt en ik de armen van 

mijn lieve echtgenoot nodig 

heb: warm en zacht.

Als ik op het journaal 

oorlogsbeelden zie. Mensen 

die hun huis verliezen, op 

de vlucht zijn. Kinderen 

die hun mama kwijt zijn, 

niemand die over is om voor 

hen te zorgen. Dan borrelt 

het verlangen ook voor hén 

in mij op: warm en zacht.

Als ik hoor van de 8 

baby’tjes die in Limburg 

op zoek zijn naar een 

pleeggezin, maar er geen 

vinden, dan wens ik het 

hen zo toe: warm en zacht. 

Als ik lees hoeveel jongeren 

regelmatig worstelen met 

zelfmoordgedachten, voor 

wie de wereld geen plek is 

van toekomst, maar enkel 

van pijn, dan hoop ik zo 

dat ze het érgens mogen 

vinden: warm en zacht. 

Als ik de zoekertjespagina 

bekijk in het infoboekje van 

ons dorp, dat vol staat met 

de vraag om vrijwilligers 

voor mensen in nood en 

mensen die in eenzaamheid 

leven, dan gun ik het hen 

met heel mijn hart: warm 

en zacht. 
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Zoveel mensen die het 
zoeken, zo weinig mensen 
die het vinden. Het zijn de 
donkerste en koudste dagen 
van het jaar, in de letterlijke en 
voor velen ook de figuurlijke 
betekenis. Misschien kan het 
dit jaar anders? Misschien 
kunnen we, als we onze ogen 
ervoor openen, warmte en 
zachtheid brengen bij iemand 
die er zo naar verlangt. Iemand 
van je buren, iemand die je 
kent, misschien zelfs iemand in 
je huis? 

Ik vond het ook in de kribbe 
daar in Bethlehem. Een baby, 

zo zacht en zo warm, met 
een boodschap die me niet 
onberoerd kon laten. “God 
met ons”. God die naar ons 
omziet en ons niet alleen laat 
in een koude wereld. Hij zal 
er voor je zijn, met warmte en 
zachtheid. 

Reninca D’Joos
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