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(weg)Cijferen

In het begin van deze eeuw was 
ik leerkracht in het derde leerjaar. 
Het liefst gaf ik les in cijferen.  
Waarschijnlijk ligt het aan mijn 
lichte vorm van autisme. Maar 
alle cijfers netjes onder mekaar 
schikken, een mooie rechte lijn 
trekken onder het geheel, de 
uitkomsten mooi op de juiste 
plaats noteren. Ja, dat vond ik 
geweldig. Zeker als het ging over 
de staartdeling. Daarin moest 
je nog netter werken. En een 
goede structuur is daarin al het 
halve werk en geeft veel kans tot 
succes. Ook al zaten de kinderen 
soms te zweten en te zwoegen, ik 
vond het geweldig leuk.

Hierover mijmeren, doet me 
denken aan mensen die zich 
‘weg’ cijferen.  Kijk bijvoorbeeld 
naar pater Damiaan. Hij werkte 
onder de melaatsen en cijferde 
zich volledig weg ten gunste 
van deze zieke mensen op het 
eiland Molokaï.  Zo ook moeder 
Theresa die in Calcutta een 
prachtig werk begon onder 
de arme mensen. Tot aan 
haar dood heeft zij zich 
belangeloos ingezet.

 Doorheen de geschiedenis zijn 
er veel voorbeelden te vinden. Ik 
denk aan de apostelen die door 
Jezus werden geroepen om 
Hem te volgen. Ze lieten alles 
in de steek en volgden Hem 
om te leren andere mensen te 
onderwijzen. Niemand heeft 
hierbij gerekend op beloning; geen 
applaus, geen handdrukken, geen 
bloemen.

Je zal misschien denken dat al 
deze mensen hun leven op deze 
manier hebben ‘weggegooid’. 
Niets is minder waar. Ze hebben 
zich weggecijferd uit liefde 
voor de ander. Hierbij hebben 
ze hun inspiratie gevonden 
bij Jezus. Hij heeft Zijn leven 
gegeven uit liefde voor alle 
mensen. Zo is Pasen geen feest 
van marteling en dood, maar wel 
van opstanding en vreugde, van 
verrijzenis en leven.

Veel leesvreugde en Zalig Pasen 
vanwege de hele redactie.

Erik D’Joos

VOORWOORD


