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Roger Simms had de militaire
dienst erop zitten en was blij
dat hij zijn uniform zou kunnen
opbergen. Hij stond aan de kant
van de weg in de hoop een lift
te krijgen. Toen hij zijn duim
opstak voor een naderende
auto, verloor hij de hoop toen
hij zag dat dit een glanzende,
zwarte, dure auto was — dit was
niet het soort auto dat zou
stoppen voor een lifter. Maar
tot zijn verbazing stopte de auto
en de passagiersdeur werd
geopend. Hij holde naar de
wagen, zette zijn zware

tas voorzichtig achterin en
schoof op de met leer beklede
voorplaats. Hij werd met een
vriendelijke glimlach begroet
door een knappe oudere
gedistingeerde heer met grijs
haar.

“Hallo, jongeman! Ga je met
verlof?”

“Nee, ik ben net afgezwaaid. Ik
ben op weg naar huis.”

“Nu, je hebt geluk als je naar
Chicago moet,” glimlachte de
man.”

“Niet helemaal zo ver,” zei
Roger.

“Woont u in Chicago?”

“Ja, ik heb er een zaak. Mijn
naam is Hanover.”

Al gauw waren ze in een
geanimeerd gesprek gewikkeld,
maar na verloop van tijd kreeg
Roger, die een christen was,
een sterke aandrang om met
meneer Hanover te spreken

over de Heer Jezus. Maar om
daarover te praten met een
oudere, rijke zakenman die
kennelijk alles had wat hij
wenste, was niet zo
gemakkelijk. Roger bleef het
uitstellen, maar tegen de tijd
dat hij zijn bestemming
naderde, besefte hij dat het nu
of nooit was.

“Meneer Hanover,” begon
Roger, “ik wilde graag met u
praten over iets heel

de wagen gegooid zou worden.
Maar er gebeurde iets heel
bijzonders: de zakenman boog
zijn hoofd over het stuur en
onder tranen beleed hij zijn
schuld en vroeg de Heer Jezus
in zijn hart te komen.

Hij bedankte Roger dat hij
hem de weg naar Christus had
gewezen en zei ontroerd: “ Dit
is het geweldigste wat ik ooit
beleefd heb.”

“Ik dacht dat God mijn gebed

niet had verhoord, en ik keerde

Hem de rug toe.”

belangrijks.”

Hij legde de man naast hem uit
hoe hij voor eeuwig gered kon
worden. Hij vertelde van Jezus
Christus, Gods Zoon, die op
aarde was gekomen om
zondaars gelukkig te maken en
daarvoor gestorven was op het
kruis van Golgotha. Hij legde
uit hoe ieder die gelooft in de
Hem en berouw heeft over zijn
zonden, voor eeuwig gered kan
worden. Ten slotte vroeg hij
meneer Hanover dringend of
hij Jezus Christus niet wilde
aannemen als Verlosser.

Tot Rogers verbazing reed
meneer Hanover naar de kant
van de weg en stopte. Roger
dacht één ogenblik dat hij uit

Een tijdje later zette hij Roger
af bij zijn huis en reisde zelf
door naar Chicago. Vijf jaren
gingen voorbij. Roger Simms
was getrouwd en was een
eigen zaak begonnen. Toen hij
op zekere dag zijn koffer pakte
voor een zakenreis naar
Chicago, kwam hij een
visitekaartje tegen dat meneer
Hanover hem jaren geleden
gegeven had. Toen Roger in
Chicago aankwam, zocht hij
naar het adres dat op het
visitekaartje stond. Het bleek
een indrukwekkend gebouw
te zijn. De receptionist zei dat
mevrouw Hanover hem wilde
ontvangen. Hij werd naar een
smaakvol kantoor gebracht,



waar een vrouw van middelbare
leeftijd aan een groot bureau
zat.

“U hebt mijn man gekend 7"
Roger vertelde hoe meneer
Hanover vijf jaar geleden zo

vriendelijk geweest was hem
een lift naar huis te geven. Er
kwam een eigenaardige
uitdrukking op haar gezicht.
“Weet u nog welke datum het
precies was” Vroeg ze.
“Jazeker,” zie Roger, “het was
7 mei, vijf jaar geleden, de
dag dat ik uit militaire dienst
kwam.”

“En gebeurde er nog iets
speciaals op jullie rit?" Roger
aarzelde. Zou hij vertellen

van zijn getuigenis van toen?
Was de bekering van meneer
Hanover misschien een oorzaak
van verwijdering of scheiding
geweest? Maar hij voelde dat
hij eerlijk moest zijn.

“Mevrouw Hanover, uw man
nam die dag Jezus Christus aan
als zijn Heiland. Ik legde hem
de boodschap van het evangelie

uit en hij reed naar de kant van
de weg en huilde. Toen bad hij
tot God en nam Hem aan als
zijn Verlosser. “Plotseling begon
de vrouw tegenover hem hevig
te snikken. Na enkele

minuten, toen ze zichzelf weer

wat onder controle had, legde
ze uit waarom ze 70
geémotioneerd was: “Ik ben
opgegroeid in een christelijk
gezin en koos op een bepaald
ogenblik ook om Christus te
volgen. Maar mijn man wilde
daar niets van weten. |k heb
vele jaren gebeden voor de
bekering van mijn man en ik
geloofde dat God hem zou
redden. Maar vijf jaar geleden,
op 7 mei, kort nadat hij u uit
de auto had gelaten, kwam hij
om bij een vreselijke frontale
botsing. Hij is nooit meer
thuisgekomen. Ik dacht dat God
mijn gebed niet had verhoord
en ik keerde Hem vijf jaren
geleden de rug toe omdat ik
boos op Hem was”.

Misschien kunt u zich inleven
in de gevoelens van mevrouw

Hanover. Er zijn soms in het
leven lange, eenzame tijden
waarin het lijkt of God
onverschillig is voor onze
gebeden, of Hij ons helemaal
niet hoort.

Misschien hebt u jarenlang
gewacht op verandering van de
omstandigheden in uw leven.

U hebt gewacht op verbetering
van uw gezondheid; op
verandering in uw relaties, in
uw partner, in uw kinderen, in
uw baan, in uw financién, in uw
geestelijk leven. En er gebeurt
niets, hoe vurig u ook bidt. Het
lijkt of u wel duizend keer Gods
112 nummer hebt aangeroepen,
maar Hij antwoordt nooit.

U kent wel het verhaal van
Maria en Martha. Hun broer
was ernstig ziek en ze hadden
een boodschap naar de Heer
Jezus gestuurd. Maar Hij kwam
niet. En toen Hij eindelijk kwam,
leek het te laat. Maar het was
niet te laat! Omdat wat hij in
gedachten had zover boven hun
hopen en dromen lag, dat ze
zich dat niet konden
voorstellen.

Hij komt op Zijn tijd — juist
op tijd.
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