Populair auteur en apologeet Andy Bannister komt naar Belgié

“Het christendom biedt zeer
overtuigende antwoorden
op de grote levensvragen”




Andy Bannister trekt de wereld rond voor het christelijk
geloof. Op academisch niveau gaat hij in debat of gewoon
in gesprek met al wie daartoe bereid is. Op 10 en 11 oktober
2025 geeft de sympathieke Engelsman 2 toespraken in
Menen, over islam versus christendom en over lijden.

Welkom om dan al je geinteresseerde of kritische vragen op
hem af te vuren. Hieronder alvast Andy's antwoorden op de

vragen van Wegwijzer.

“Vol, druk en nooit saai”,
beschrijft Andy zijn huidige
leven. Opgegroeid in het
zuidwesten van Londen, ging hij
na zijn huwelijk met Astrid, nu
27 jaar geleden, buiten Oxford
wonen. Later ging het ook naar
Canada “voor zes

prachtige jaren” en naar
Dundee in Schotland, als
verantwoordelijke voor de
organisatie Solas
(www.solas-cpc.org).

In 2022 verhuisde het gezin

- met ondertussen ook een
dochter en zoon - weer naar
Engeland, naar net buiten
Swindon. “Een geweldige
balans tussen stad en
platteland”, klinkt hij als de
plaatselijke toeristische dienst.

Je werkt als apologeet,
wat betekent dat?

“Ik heb eigenlijk een

haat-liefdeverhouding met dat
woord, het klinkt soms wat
technisch en intimiderend. In de
praktijk help ik mensen
nadenken over het geloof,
bijvoorbeeld door vragen van
sceptici te beantwoorden. De
grote vragen van het leven
fascineerden me altijd al en

ik geloof dat het christendom
zeer overtuigende antwoorden
biedt.”

Lagen je
studies ook in die lijn?

“Mijn parcours is op dat vlak
eerder atypisch. Omdat ik
destijds in Londen alsmaar
vaker discussies voerde en
debatteerde met moslims

ging ik op mijn 28e alsnog een
universitaire graad in theologie
en filosofie halen. Vervolgens



Onderzoek riep belangrijke
vragen op over het
traditionele islamitische
geloof dat de Koran
rechtstreeks uit de
hemel kwam.

promoveerde ik in Islamitische
Studies. Bij mijn onderzoek naar
de samenstelling van de Koran
analyseerde ik de structuur

met behulp van computertools.
Dit onderzoek riep belangrijke
vragen op over het

traditionele islamitische geloof
dat de Koran rechtstreeks uit de
hemel kwam, zonder menselijke
tussenkomst.”

Je schreef ook al
verschillende
geloofsverdedigende
boeken?

“Inderdaad. Voorlopig zijn ze
nog niet in het Nederlands
vertaald. Het eerste is een
academisch werk over de
mondelinge samenstelling van
de Koran. Daarna ben ik meer
populair gaan schrijven.
Bijvoorbeeld ‘The Atheist Who
Didn't Exist’ (2015), een mix van
apologetiek en humor over de
New Atheism-beweging, met
figuren als Richard Dawkins.
Een 10e jubileumeditie is op
komst.

'Do Muslims and Christians
Worship the Same God?" (2021)
onderzoekt dan weer de

significante verschillen tussen
de twee geloven.

Een van m'n spannendste
projecten was vorig jaar: mee
schrijven en redigeren aan
‘Have You Ever Wondered?". Dit
boek helpt belangrijke vragen
aan de orde brengen in
gesprekken met vrienden. Zoals
waarom muziek ons raakt,
waarom we ons aangetrokken
voelen tot schoonheid en waar
we gerechtigheid vinden -
allemaal gericht op God. Met
meer dan 30.000 verkochte
exemplaren in slechts acht
maanden is dat al een groot

behalve in Zuid-Amerika. Mijn
vrouw heeft me daarin
verslagen: zij is geboren in
Brazilié - hoewel deels
Europees.

Al die culturen verschillen wel,
maar toch hoor je overal
dezelfde kernvragen: Wat is
waar? Wat is de zin van het
leven? Waar kan ik een doel
vinden? Hoewel de nadruk
misschien verandert, stemmen
de fundamentele zorgen
opmerkelijk overeen.”

Wat zie jij zelf als de
sterkste argumenten voor
het christendom?

“Dat hangt toch af van het
publiek. Sommigen voelen zich
aangetrokken tot
wetenschappelijke
argumenten, zoals het
kosmologische argument -
waarom is er iets in plaats van
niets?

De wetenschap kan beschrijven
hoe dingen werken, maar kan
niet verklaren waarom er
iberhaupt een universum is.

Waarom geven we om
schoonheid, rechtvaardigheid

succes.”

Je reist vandaag nog veel,
heeft dat mee je
perspectief gevormd?

“Ja, eigenlijk heb ik op zowat
elk continent gesproken,

en liefde?

Anderen vinden argumenten
vanuit het bewustzijn en de
rede overtuigend. Een
interessante moderne parallel
vind je in Al, artificiéle
intelligentie: intelligentie
ontstaat niet maar willekeurig,
er is intelligentie voor nodig om
die te creéren. Als dat waar is






voor Al, hoeveel te meer geldt
dat dan voor ons menselijk
verstand?

Dan zijn er nog morele en
existentiéle argumenten.
Waarom geven we om
schoonheid, rechtvaardigheid
en liefde? Als moraliteit puur
een product van evolutie zou
zijn, dan zouden we geen
objectieve reden hebben

om iets “goed” of “fout” te
noemen. Veel filosofen hebben
beargumenteerd dat God de
beste verklaring is voor moreel
realisme.

Maar uiteindelijk is het
krachtigste argument voor het
christendom Jezus zelf - zijn
leven, leer, en zijn dood en
opstanding. Het bewijs voor
de opstanding is opmerkelijk
sterk en als Jezus werkelijk
uit de dood is opgestaan, dan
valideert dit alles wat Hij over

Zichzelf heeft gezegd.”

Waren het ook de
argumenten die jou tot het
christendom dreven?

“Dat worstelen met de
intellectuele kant van het geloof
kwam bij mij pas later, toen ik
in contact kwam met mensen
met verschillende
achtergronden - moslims,
hindoes, atheisten. Mijn studies
en discussies, vooral mijn diepe
duik in de Islam, versterkten
alleen maar mijn overtuiging
dat het christendom met kop

en schouders boven andere
wereldbeelden uitsteekt in zijn
samenhang en
waarachtigheid.”

Ga je daarover dan in
debat?

“lk geef de voorkeur aan
dialogen boven formele
debatten. Zo had ik al
fantastische discussies met
moslimgeleerden en atheisten
op universiteitsevenementen.
Een gedenkwaardig traditioneel
debat was op de

Universiteit van St. Andrews
over de opstanding van Jezus.
Mijn atheistische opponent was
gefrustreerd, omdat ik geen
enkele christelijke geleerde had
geciteerd. Elleen seculiere
historici die de belangrijkste
feiten over de opstanding
erkennen. Dat zorgde voor een
interessante uitwisseling!”

Jan Leplae
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Aankondiging lezingen
Andy Bannister
in CC De Steiger in Menen

Aanbidden christenen en moslims
dezelfde God?
Vrijdag 10 oktober, 20 u.

Velen denken dat moslims en christenen dezelfde
God aanbidden, maar de verschillen zijn
diepgaand. Andy belicht deze verschillen
respectvol. Tegelijk laat hij zien hoe het
christendom een God biedt die diep in de relatie
staat - een God die je echt kunt kennen in Jezus.

Wat is de zin van het lijden?
/aterdag 11 oktober, 20 u.

Lijden is een van de moeilijkste vragen, omdat
het diep persoonlijk is. Het christelijk geloof
biedt geen keurig verpakt antwoord, maar wel
het meest overtuigende antwoord - vooral door
de lens van Jezus. In tegenstelling tot andere
wereldbeelden presenteert het christendom een
God die in het lijden stapte, het op Zich nam en
ultieme hoop en herstel biedt.
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