


Hallo iedereen,

Mijn naam is Steven. Ik ben 48 jaar, geboren in een gezin van 5. Naast mijn ouders heb ik een
zus en een broer. Ik ben de middelste in de rij. Tot mijn 11 jaar kreeg ik slaag. Voor knuffels was
er in ons gezin geen plaats. Lange tijd werd ik gepest omdat ik in mijn broek plaste, tot ik op
7-jarige leeftijd een operatie kreeg, waardoor het probleem opgelost was.

Maar kort na de operatie kreeg ik een schop tussen mijn benen, omdat ik tijdens het voetballen
een ruit gebroken had. Ma heeft ook vaak van de brokken moeten delen. Seksueel misbruik is
dan ook niet onbekend.

Op 12 jaar begon ik te drinken en gebruikte ik drugs. Ook mijn agressie groeide steeds verder
door dit gebruik. Drank, drugs en agressie waren voor mij een viucht. Dit escaleerde zodanig dat
ik een leven ontnomen heb. Ik kwam in de gevangenis terecht en leerde daar een

fascineerde me. Zo wilde ik ook worden.

Op een gegeven moment voelde ik als het ware een warme gloed over me: ik was niet meer
alleen. Eenzaamheid had tot dan mijn leven getekend. Ook bemerkte ik dat ik anderen begon
te helpen, terwijl ik vroeger alleen op mezelf gericht was. Tezelfdertijd lukte het om te voldoen
aan de verwachtingen van de begeleiding. Ik vond hoop, moed, geloof, ook in mezelf. Het lukte
me om mensen te vergeven en niet langer neer te kijken op hen. Agressie werd uit mijn leven
gebannen, ik durfde weer eerlijk te zijn.

Gebruik van drugs en alcohol zegden me niets meer.

Ik voelde me herboren en ben me ervan bewust dat er altijd lemand bij me is.

mijn Assisenzaak heb ik dit ervaren. Vroeger zou ik geprobeerd hebben om zonder
0s te komen van mijn slechte zaken, maar dat lukte me nooit.

‘Nu wel door mijn geloof in de Heer Jezus.

Groetjes,

aalmoezenier kennen. Er groeide interesse voor de Bijbel. Zeker de persoon Jezus, die perfect is,
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