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Reacties kunnen via mail ons toegestuurd 
worden naar info@weg-wijzer.net

Op zoek naar de waarheid 
 
De datum op mijn klok staat op 1 
september. De zomervakantie is 
voorbij. Vele mensen zijn op reis 
geweest naar zonnige oorden.
Anderen kozen voor de rust in
eigen tuin of gaven de voorkeur 
aan daguitstapjes naar een 
pretpark of een zwembad. 
Ook het strand lokte veel 
badgasten - al dan niet met 
frigobox.  
Ieder heeft genoten op zijn manier.  
 
Maar eens het september is, 
begint het “normale” leven weer 
opnieuw. Met het openzwaaien 
van de schoolpoort ontvouwt zich 
ook de vaste routine. Kinderen 
gaan naar school en de ouders 
gaan uit werken. “Taxi opa-oma” 
wordt gebeld om de kleinkinderen 
naar de hobby’s te voeren.
We voelen ook snel dat de 
ochtenden frisser zijn. De wind 
wakkert aan en het wordt vroeger 
donker. De bladeren aan de bomen 
verkleuren en de zon verliest 
stilaan wat van haar kracht. De 
herfst staat voor de deur.

Ik hou wel van de herfst: de mooie 
kleuren in de natuur, toch nog 
zonnige dagen, samen rond een 
gezellig knetterende open haard ... 

In deze Wegwijzer denken de 
schrijvers na over het leven. 
Steven vertelt hoe hij als 
agressieve drugs- en 
alcoholverslaafde in de 
gevangenis het geloof 
in Jezus vond. Iemand 
denkt na over de 
winter die na de herfst 

komt. Maar wat komt er dan? Yvan 
beleefde een groot avontuur op 
een camping in Frankrijk. Hij had 
inbrekers in zijn caravan. Er is het 
getuigenis van Marcel die zijn 
vrouw door een ziekte verloor en 
nu in de herfst van zijn leven zijn 
tijd nuttig invult.

Mensen op leeftijd, zoals ik, 
denken na en filosoferen bij 
zichzelf over het leven. Dat komt 
omdat men in de herfst van zijn 
bestaan is op deze aardbol. Dit 
drijft mensen naar mijmeren over 
geloof en waarden, over het nuttig 
invullen van de tijd, over het leven 
na de dood…

“Er zijn mensen die beweren dat er 
na dit leven niets meer volgt. Dat
zouden ze natuurlijk wel willen. 
Geen verdriet, geen pijn, geen 
emoties ... Geen enkele vorm van 
voortbestaan.
Maar de grote meerderheid van 
de wereldbevolking gelooft wel 
degelijk in een voortbestaan na dit 
leven.” (cfr. Jacques Rommel)

Een groot deel daarvan zijn 
christenen die geloven in Jezus. 
Hij heeft op aarde rondgelopen en 
de mensen onderwezen. Heel die 
geschiedenis is
opgetekend in de Bijbel. Heb je er 
een thuis? Lees er eens in. 
Misschien is het nuttig om 

hierover deze herfst eens 
na te denken.

 

Veel leesvreugde 
Erik D’Joos

VOORWOORD


