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Kerst draait niet om wat wij krijgen, maar om Wie naar ons toe kwam.

ALL I WANT FOR 				  CHRISTMAS

Online lezen of delen



Dit zal Mariah Carey toen niet 
beseft hebben! 
In 1994 nam Mariah Carey haar 
'All I Want for Christmas Is You' 
op. Op dat moment besefte ze 
waarschijnlijk niet dat dit ooit 
de best verkopende kerstsingle 
zou worden. Ze zong over haar 
wens die zou uitkomen. Eén 
wens is alvast al uitgekomen: 
er wordt geschat dat ze al zeker 
meer dan 70 miljoen euro aan 

royalty's heeft ontvangen voor 
dat ene liedje. In 2019 betaalde 
een Brits bedrijf haar blijkbaar 
omgerekend meer dan 10 
miljoen euro om de song in hun 
advertentie te gebruiken. 
 
‘All I want for Christmas ... is 
you’, is een geweldige 
gedachte. En het is zeker beter 
dan de hit die 50 jaar eerder 
werd geschreven door 
onderwijzer Donald Yetter 

Gardner, 'All I Want for 
Christmas Is My Two Front 
Teeth'! - ‘Alles wat ik voor kerst 
wens, zijn mijn twee 
voortanden’. 

Het voelt allemaal een beetje 
anders dan wat werd 
aangekondigd aan de herders 
die de wacht hielden bij hun 
kuddes die eerste Kerstmis: 
‘Jullie hoeven niet bang te 

zijn, want ik breng jullie goed 
nieuws. Het hele volk zal daar 
blij mee zijn. Vandaag is jullie 
redder geboren: Christus, de 
Heer. Hij is geboren in 
Betlehem, de stad van David. En 
zo kunnen jullie hem herkennen: 
het kind ligt in een voerbak en 
is in een doek gewikkeld.’

Wat wil je dit jaar echt voor 
Kerstmis - twee voortanden, 
een romantische relatie, een 

Redder? En toen Jezus, de Zoon 
van God, naar onze wereld 
kwam, geboren werd en in 
een kribbe in Bethlehem werd 
gelegd, wat wilde God dan van 
ons? Het probleem met relaties 
is als met voortanden: ze blijven 
niet eeuwig. Toen Jezus in de 
wereld kwam, had Hij een meer 
blijvende bedoeling voor ons 
allemaal. 

We weten dat familie-
bijeenkomsten met Kerstmis 
vaak geweldig zijn, maar ze 
kunnen ook ongemakkelijk of 
zelfs beladen zijn. Ruzies en 
meningsverschillen kunnen net 
zo gewoon zijn als de kalkoen 
op het menu. Net zoals je een 
knalbonbon met een klap uit 
elkaar kunt trekken, kan dat ook 
met de harmonie in een gezin 
gebeuren. En de reden is dat 
we allemaal een ingebakken 
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“Als zonde scheidt, dan verbindt Jezus.”



egoïsme en zondigheid hebben. 

Dit is wat relaties kapotmaakt, 
niet alleen tussen mensen, 
maar ook tussen ons en onze 
Schepper-God. Maar als zonde 
scheidt, dan verbindt Jezus. Hij 
kwam om verloren en gebroken 
mensen in een relatie met 
Hemzelf en met elkaar te 
brengen. 

Mariah Carey wil dat de 
persoon van wie ze houdt met 
kerst bij haar is - dat is zoveel 
beter dan versiering en
 cadeautjes. Daar kwam Jezus 
voor! Hij kwam niet voor ons 
geld of onze voornemens. Hij 
weet dat we altijd tekort-
schieten. Hij kwam voor jou en 
mij - om ons terug te kopen en 
ons helemaal van Hem te 
maken! Jezus zelf is het 

grootste geschenk dat ooit is 
gegeven. Jezus is onze 
mmanuel, onze 'God met ons'. 
De Zoon van God werd mens en 
werd in alle opzichten zoals wij. 
Alleen heeft Hij nooit 
gezondigd. Hij leefde een 
perfect leven voordat Hij op 
weg ging naar Golgota, waar 
Hij gekruisigd zou worden. 

Jezus wilde ons zo graag, dat 
Hij aan het kruis leed om af 
te rekenen met alles wat ons 
van God scheidt. Jezus nam de 
rottigheid en het verkeerde uit 
elk van onze levens op Zich. Hij 
betaalde de prijs voor alles wat 
ons kapotmaakt en van God 
verwijdert. Hij hield zoveel 
van ons dat Hij voor ons stierf. 
Daarom kwam Jezus die eerste 
kerst onze woelige wereld 

binnen. 

Dezelfde Jezus die aan het 
kruis stierf en drie dagen later 
opstond uit de dood. Daarmee 
Hij onze grootste vijand 
versloeg: de dood. Wat God 
deze kerst - en elke dag – wil, 
is dat we ons afkeren van onze 
eigen weg. En dat we ons 
vertrouwen stellen in Jezus 
als onze ‘Heer’, de Persoon die 
het voor het zeggen heeft. Dan 
ontvangen we de vergeving en 
het eeuwige leven die Jezus de 
Redder heeft gekocht. De Bijbel 
zegt: ‘De zonde resulteert in de 
dood. Maar het geschenk van 
God is eeuwig leven in Jezus 
Christus, onze Heer.’

Jezus wil jou en mij deze 
Kerst. Kom je naar Hem toe en 
vertrouw je op Hem als je Heer 
en Redder?

 

Jan Leplae 
(naar Roger Carswell)
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Jezus wil jou en mij deze 
Kerst. Kom je naar Hem toe 
en vertrouw je op Hem als je 

Heer en Redder?



O holy Child of Bethlehem,  
O heilig Kind van Bethlehem,

 
Descend to us, we pray; 

Daal tot ons neer, bidden wij;
 

Cast out our sin, and enter in; 
Werp onze zonde uit, en kom binnen;

 
Be born in us today. 

Wees vandaag in ons geboren.
 

We hear the Christmas angels 
We horen de kerstengelen

 
The great glad tidings tell; 

De grote blijde tijding vertellen;
 

O come to us, abide with us, 
O kom tot ons, blijf bij ons,

 
Our Lord Emmanuel.

Onze Heer Emmanuel.

(Uit het kerstlied 'O Little Town of Bethlehem' van Phillip Brooks)
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