De dagen zo donker
De nachten zo koud
Veel mensen zo eenzaam
Is er niemand die van hen houd?

Een kaartje met de beste wensen
't Is maar een klein gebaar
Een warm Iichtd'e In de koude wereld
De geur van vrede en liefde voor elkaar

De kerstboom wordt weer van stal %ehaald
En de kalkoenen warm onthaald
Gevuld met truffels en kaviaar
Langs de traiteur, de oven in en klaar

Cadeautjes kopen we liefst via de webshop
Geen lange wachtrijen, dat is top
ledereen ‘gezellig” thuis _
Met een hoop entertainment op de buis

Maar miljoenen mensen wereldwijd
Vechten dagelijks hun overlevingsstrijd
Geen warm bed en een feestmaal
Het Is zo oneerlijk allemaal

Dus wil ik zonder klagen
Mijn klein wit steentje bijdragen
Door alle mensen
Hoop, geloof en een warme kerst te wensen

Gods zegen
Natalietje
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