o Is Jezus Christus
wel ooit geboren?

Geschiedenis, getuigenissen en geloof wijzen allemaal
in dezelfde richting: Jezus heeft écht geleefd.

Kerst wordt bestempeld als de  zijn geboortejaar is onbekend. boek draait helemaal rond deze |
geboorte van Jezus. Of Jezus Het wordt geplaatst tussen de unieke persoonlijkheid. En er w
op 25 december geboren is, is jaren 8 en 4 van vaor de zou ook geen kruisdood zijn,

hoogst waarschijnlijk niet juist.  christelijke jaartelling. Men is laat staan een opstanding van

“Op basis van de evangelién hier op uit gekomen door de Christus.

kunnen we niet bepalen op regeringsperioden van de

welke datum Jezus precies verschillende Romeinse De Duitse theoloog Bruno Bauer

“Het feit dat Romeinse schrijvers
Christus niet ophemelen, maakt hun
getuigenissen juist betrouwbaaraer.”

geboren is,” vertelt Cor heersers, naast elkaar te beweerde in de vorige eeuw

Hoogerwerf. “De oudste houden. onomwonden dat Jezus het

vermelding van een kerstviering product was van de

op 25 december komt uit Rome,  Het is wel duidelijk dat Jezus verbeeldingskracht van de

uit 336 na Christus. Hierdoor Christus bestaan heeft. Hij is evangelist Marcus.

weten we wel zeker dat 25 een historische figuur. Hiermee ~ J.M. Robertson bracht in het

december pas eeuwen later is bedoel ik dat de geschiedenis begin van deze eeuw de

vastgesteld als Jezus' dit bevestigt. religieuze wereld in

geboortedatum. opschudding door de figuur
Als Jezus geen historische van Christus naar het rijk der

De precieze geboortedag van figuur zou zijn, dan kunnen we legenden te verwijzen.

Jezus is dus niet bekend. Ook sowieso zeggen dat de Bijbel |
onbetrouwbaar is. Want dit Is dat zo? Heeft Jezus Christus |

wel b.estaan? Of moeten we |
Hem inderdaad zien als een |

Un/i lezen of delen
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"sprookjesfiguur'?

Jezus als sprookjesfiguur
bestempelen, is niet zo
gemakkelijk als het wel lijkt.
Want dan moet je vele
geschriften en getuigenissen
onder tafel steken! Behalve de
27 boeken van het Nieuwe
Testament en de talloze
getuigenissen van de

eerste kerkvaders (Polycarpus,
Justinus, Irenaeus, Origines,
Eusebius, ...) staan er ook heel
wat getuigenissen van niet
Christenen uit de beginperiode

op papier.

Natuurlijk schrijven ze in de
meeste gevallen negatief over
deze figuur. Maar hun
getuigenis bevestigt hoe dan
ook de historiciteit van Christus.
En meestal gaat het niet over
de geboorte van Christus, maar
wel als hij eenmaal in de
openbaarheid komt, op
volwassen leeftijd.

In het bestek van dit boek kan ik
niet alle geschriften weergeven,
maar laten we de voornaamste
bekijken.

Cornelius Tacitus - geboren in
52 a 54 na Christus, schoonzoon
van Julius Agricola, gouverneur

van Klein Azié in 112 na
Christus - zonder twijfel de
grootste historicus van het
Romeinse Keizerrijk, schrijft in
zijn Annales XV.44:

“Christus, de stichter van de
naar hem algemeen

genoemde christenen, werd

ter dood gebracht door Pontius
Pilatus, die stadhouder over
Judea was tijdens de regering
van Tiberius. Maar het
verderfelijke bijgeloof, dat voor
een poosje onderdrukt scheen,
stak opnieuw de kop op. En

het verspreidde zich niet alleen
door Judea, waar het kwaad
ontstaan was, maar ook door
Rome”.

Tacitus was gouverneur ter
plaatse en wist maar al te goed
waarover hij schreef. Zijn doel
was allesbehalve een
Jezusfiguur uit te vinden.

Plinius Secundus (Plinius de
Jongere) - gouverneur over een
landstreek in Noord Turkije,
Bithynié genoemd, in 112 na
Christus - schrijft aan keizer
Trajanus een verslag over zijn
vervolgingen van christenen ter
plaatse en vraagt om
instructies. Of hij hen namelijk
verder moet blijven uitmoorden,
vermits zij met zovelen zijn. In
zijn brief verklaart hij letterlijk,

dat het onmogelijk is ware
christenen er toe te brengen
Christus te verloochenen. En dat
Zij bij ondervraging verklaarden,
dat hun enig mogelijk misdrijf
erin bestond dat zij geregeld
samenkwamen op een
welbepaalde dag voor
zonsopgang om lofzangen aan
te heffen voor Christus, als
ware Hij God (“quasi Deo”)
(“Brieven X.96").

Thallus, een historicus

- werkzaam omstreeks 52 na
Christus in Rome, wiens werk
echter verloren gegaan is, maar
die geciteerd wordt door Julius
Africanus ongeveer in 221 na
Christus - schrijft in verband
met de duisternis die over de
wereld viel tijdens de dood van
Jezus:

“Thallus legt in het derde boek
van zijn “Geschiedenis” uit dat
de duisternis een zons-
verduistering was, hetgeen mij
onlogisch lijkt, daar een zons-
verduistering niet kan plaats-
vinden tijdens een periode van
volle maan en Christus stierf op
het Pascha, dat gevierd wordt
tijdens een periode van volle
maan”.

Flavius Josephus, geboren in 37
na Christus, was historicus en



“Beweren dat Jezus niet
bestaan heetft, is een fabeltje.

Laten we dergelijke uitspraken
naar de sprookjeswereld zenden.

bevelhebber der joodse troepen
in Galilea tijdens de oorlog met
Rome. Bij de verwoesting van
Jeruzalem, in 70 na Christus,
werd hij door de Romeinen
gevangengenomen.

Aan het keizerlijk hof schreef hij
zijn geschiedkundig werk “De
joodse oorlog”, gepubliceerd in
93 na Christus. Hierin vinden
we vele figuren uit het Nieuwe
Testament terug als historische
figuren, zoals Pilatus, Annas,
Kajafas, Herodes, Quirinus,
Felix, Festus, Johannes de
Doper, Jakobus, de broer van
Jezus, en vooral Jezus zelf.

Hij schrijft:

“En omstreeks deze tijd

(= tijdens Pilatus, dus van 26 tot
36 na Christus) was daar Jezus,
een wijs man, als wij Hem
werkelijk een mens kunnen
noemen, want Hij deed
wonderbaarlijke dingen. Hij
was een leraar voor hen die
met graagte de waarheid aan-
namen. En hij wist vele joden
en ook vele Grieken voor zich te
winnen.

Deze nu was de Messias. En
toen Pilatus Hem tot het kruis
had veroordeeld op aanstichting
van onze eigen leiders, gingen
diegenen die Hem van het begin

af aan hadden liefgehad verder

De geciteerde
geschiedschrijvers behoren tot
de beroemdste en meest
betrouwhbare schrijvers van hun
tijd. Het feit dat ze Christus

in de meeste gevallen niet
ophemelen, ondersteunt juist
de betrouwbaarheid van het
bestaan van Jezus. Je kan er
niet omheen.

De joodse Talmoed en Mishah
(joodse wetten) verwijzen
herhaaldelijk naar Jezus, zijn
smadelijke dood enz., zij het
evenwel in negatieve zin, wat
net om die reden dit getuigenis
des te waardevoller maakt.

Trouwens, heel wat
archeologische vondsten
bevestigen nog eens extra de
figuur van Jezus.

In 1945 werd door de joodse
professor Sukenik nabij
Jeruzalem een verzegeld graf
ontdekt. Uit gevonden
voorwerpen bleek dat de tombe
in 50 na Christus gesloten was.

In de tombe werden volgende
inscripties gevonden:

in het Grieks: iesu iou (Jezus
helpt), in het Aramees: yeshu

met het uitdragen van zijn leer”.

aloth (Jezus laat hem opstaan).
In Pompei, door de Vesuvius in
79 na Christus verwoest,
werden ook diverse
christelijke emblemen en
symbolen gevonden.

Als je bijgevolg twijfelt of Jezus
wel bestaan heeft, heb je nog
veel meer redenen om te
twijfelen aan het bestaan van
figuren zoals Julius Caesar,
Augustinus, Claudius, Nero,
Cicero, enz...

Kun je je voorstellen dat een
persoon, die alleen in de
verbeelding van een paar
mensen zou hebben bestaan,
zo'n grote invloed op de
mensheid zou uitoefenen? Dat
duizenden kerken voor Hem
werden opgericht. Dat Hij
jaarlijks over de gehele wereld
wordt herdacht en kruisbeelden
ons herinneren aan Zijn dood?
Zo groot is Zijn invloed, dat
zelfs de Westerse tijdrekening
op Hem wordt afgestemd.

Beweren dat Jezus niet bestaan
heeft, is een fabeltje. Laten we
dergelijke uitspraken naar de
sprookjeswereld zenden.

Yvan Thomas
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