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Uit vrije wil ...

Ik zie rond mij heel wat mensen 
die vrijwilligerswerk doen. Dit is 
werk dat men doet uit vrije wil en 
onbetaald. Niemand kan je ertoe 
verplichten. 

Als ik naar een voetbalwedstrijd 
van mijn kleinzoon ga kijken, zie ik 
heel wat mensen die zich 
onbezoldigd inzetten. ’s Morgens 
al heel vroeg trekt iemand de 
kalklijnen op het mooi gemaaide 
voetbalveld. De kleedkamers en de 
kantine zijn mooi proper en warm.  
Het voetbaltenue is fris gewassen. 
De spelers zijn goed voorbereid 
door de trainers. Tijdens de 
wedstrijd is er vaak iemand die 
vrijwillig scheidsrechter is. Na 
het laatste fluitsignaal kan je iets 
drinken in de cafetaria waar 
mensen uit vrije wil achter het 
buffet je met de glimlach 
bedienen. Er is een bestuur dat 
alles voorbereidt en organiseert. 
Deze vereniging kan niet blijven 
bestaan zonder de onbaatzuchtige 
inzet van al deze mensen. 

Dit is een voorbeeld uit de sport-
wereld en uit mijn eigen leven. 
Maar ook in andere sectoren is 
vrijwilligerswerk een zegen voor 
de organisatie. Ik ken mensen 
die zich inzetten in het sociaal 
werk, bij het natuurbehoud, in de 
medische hulpverlening, in de 
zorgsector en in scholen. 
Wat een engagement! 

Nochtans staat het 
vrijwilligerswerk wel 
onder druk. Er staan 
nog heel wat vacatures 

open. We leven nu eenmaal in een 
wereld waar we meer ik-gericht 
zijn dan vroeger. We voelen ons 
beter als we ‘op ons eigen’ zijn. 
Waar en wanneer doen we nog 
iets uit liefde voor de medemens?

Gelukkig stel ik vast dat de 
mensen rond Kerstmis hier wel 
meer bij stilstaan. Denk maar 
aan de warmste week en de vele 
initiatieven die hiervoor worden 
genomen. Dat is prachtig. Maar 
kan dat ook doorheen het hele 
volgende jaar?

Het lezen van deze Wegwijzer 
kan daarbij een hulp zijn. Je leest 
een getuigenis van iemand die 
vanuit liefde vluchtelingen helpt 
en werkt bij een voedselbank. Er is 
het prachtige verhaal van een man 
die zijn belofte houdt, ook al kost 
het wat. 

In dit kerstnummer staan we 
uiteraard ook stil bij de 
geboorte van Christus – al stelt 
een schrijver de vraag of dat wel 
een historisch feit is..  Er zijn 
verschillende artikels waarin 
geschreven wordt over de echte 
betekenis van Kerst: het wonder 
dat God mens werd door de 
geboorte van Jezus. Gewoon 
zomaar, helemaal uit vrije wil, uit 
liefde voor ons. Wat een genade!

Veel leesvreugde en een 
zalig Kerstmis en 

gezegend 2026!

In naam van de 
redactie,

Erik D’Joos

VOORWOORD


