
22

Online lezen of delen

“De grootste daad van 
liefde ooit gebeurd, 
is Jezus’ sterven.

 
Het is een geschenk 

van God dat genade heet. 
Je hoeft het alleen 

maar aan te nemen.”
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Paashazen zoeken die paaseieren leggen
Het zijn ook geen paasklokken die door de lucht vliegen

Nee, het is Gods kostbaarste bezit
dat de hemel verlaten heeft,

om als mens onder ons te leven
Om te voelen wat wij voelen,

om honger,pijn verdriet en verleiding te ondergaan
Om bespot te worden, gek verklaard,vals beschuldigd,

vernederd, verleid door satan in de woestijn
De grootste ruil in gans de geschiedenis van de mensheid

is gebeurd aan een kruis op Golgotha
Door zijn vrienden in de steek gelaten

Ja zelfs door Zijn eigen Vader!

Waarom?
Er is maar 1 reden:

Uit liefde voor ons heeft Jezus de hoogste prijs betaald
Jezus die alles heeft doorstaan zonder te zondigen

Jezus die alle schuld die wij hadden verdiend
op zich heeft genomen

De grootste daad van liefde ooit gebeurd,is Jezus’ sterven
Dit is moeilijk te begrijpen,maar toch is dit een feit

Het is een geschenk van God dat genade heet
Je hoeft het alleen maar aan te nemen

Het hart van pasen is:
De hartslag voelen van God de Vader

Hij is de bron van alle leven
Op aarde, in de hemel, ja zelfs onder de aarde

En Jezus is opgestaan uit de dood
Halleluja! Een gezegend paasfeest! 
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HET HART VAN PASEN IS NIET


