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Nee 
 
Ongeremde kinderpraat: Als er iets is ... 
 
Moet er een spinnetje zijn? 
 
Een voetbalhemel op aarde 
 
Hoe een kankerdiagnose de dood en 
opstanding van Jezus meer betekenis 
geeft  
 
Het hart van Pasen is niet ... 
 
Overlevingsdrang 
 
FUNICULÌ FUNICULÀ 
 
Mens vindt God
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Reacties kunnen via mail ons toegestuurd 
worden naar info@weg-wijzer.net

Het kan verkeren 

Viktor is acht jaar oud. Hij gaat 
met zijn ouders naar de kerk, 
zoals ieder jaar met Pasen. 
Het grote kerkgebouw is over-
donderend: de kleurige glasra-
men, de imposante beelden, de 
galmende orgelmuziek. De kerk 
stroomt vol. De bel klinkt, de 
pastoor komt, de muziek wordt 
luider. Er begint een lied, maar 
Viktor verstaat niet wat er 
gezongen wordt. "Latijn", zegt 
papa, "een taal van vroeger". 
Niemand zingt mee en Viktor 
kijkt rond. Zijn gedachten zijn bij 
zijn speelgoed en bij zijn nieuwe 
fiets, waar hij straks een rondje 
mee gaat rijden.

Vijftien jaar later. Het speelgoed 
is al lang vergeten en de fiets te 
klein en totaal versleten. Naar de 
kerk gaat hij ook niet meer - zelfs 
niet met Pasen. Hij heeft intus-
sen veel rondgekeken en Latijn is 
nog altijd Chinees voor hem. 

En bovenal: hij twijfelt of wat er 
gezegd wordt wel de waarheid 
is. Het boeit hem eigenlijk ook 
niet meer. Of toch ...? Onlangs 
vertelde iemand uit zijn straat 
hem over de ware betekenis 
van Pasen. Over Jezus en Zijn 
opstanding. Over eeuwig leven. 
Deze man nodigde hem ook 
uit om eens naar een 
‘andere’ paasdienst 
te gaan. En dat deed 
Viktor.

Nu gaat hij al vele jaren naar een 
evangelische kerk. Elke zondag 
is er een samenkomst waar vele 
mensen naartoe komen. Er wordt 
uitbundig gezongen en er wordt 
uitleg gegeven over de Bijbel. 

Na de dienst is er koffie en koek 
en blijven de mensen gezellig 
keuvelen. Hier voelt hij zich thuis. 
Door de week is er Bijbelstudie 
en daar leert hij veel bij. Daar 
werd ook de echte betekenis van 
Pasen steeds duidelijker. Ook 
benieuwd daarnaar? Lees er 
verder over in deze Wegwijzer.

De evangelist Johannes schreef 
het als volgt (Joh.3:16):
‘Want Gods liefde voor de 
mensen was zo groot, dat Hij Zijn 
enige Zoon gegeven heeft. 
Iedereen die in Hem gelooft, zal 
niet sterven, maar voor altijd 
leven.’ (uit Bijbel in Gewone Taal)

Zalig Pasen!

In naam van de 
redactie,

Erik D’Joos
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